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ONZE NAASTEN IN GEDACHTEN HOUDEN

De zomer staat voor de deur. Voor veel mensen een tijd om naar uit te zien: even vrij van het werk, hopelijk zonnige
dagen en zwoele avonden waarop je lang buiten kunt zitten, tijd voor barbecueén en gezellig samenzijn met familie
en vrienden, genieten van de natuur, uitkijken naar avontuurlijke of rustige vakanties en nog zoveel meer. Maar zo
ziet het leven er niet uit voor een hele grote groep anderen.

Wanneer je niet weet hoe je de eindjes aan elkaar moet
knopen, wanneer je door ziekte of andere lichamelijke of
psychische beperkingen geen kant uit kunt. Wanneer je
alleen bent. Dan heb je vaak het gevoel toeschouwer te
zijn in plaats van deelnemer aan het leven. Daar kun je je
heel eenzaam door voelen. Een eenzaamheid die je voelt
in je hele jjf.

Jezus heefttegen ons gezegd:‘Heb uw naaste lief als uzelf',
Hoe mooi zou het zijn om juist in de komende zomerpe-
riode onze naaste die aan huis gekluisterd is, te laten
weten dat je aan hem/haar denkt door een bezoekje of
een kaartje te sturen. We beschikken allemaal over het
talent om dit te doen.

Een kaartje vanaf je vakantieadres hoeft echt niet te
betekenen dat je de ander de ogen wilt uitsteken omdat
jij het zo fijn hebt en je dit kunt permitteren, maar is voor
de ontvanger vooral een teken dat er aan hem/haar
gedacht wordt.

Jezus zegt het zo mooi in Mattheus 25: ‘lk had honger en
jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te
drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.
Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie
bezochten Mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij
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Als iedereen zich voorneemt voor tenminste één
persoon iets te doen, kunnen we heel veel mensen een
hart onder de riem steken en laten we zien dat we onze
christelijke opdracht serieus nemen!

Fien Venema.



18.45 uur Ds. Deodaat van der Boon

13.15 uur Ds. Deodaat van der Boon

10.00 uur Ds. Deodaat van der Boon

10.00 uur Mw. Fien Venema

10.00 uur Mw. Ans Steunenberg

18.45 uur Mw. Hannie Poelert

10.00 uur Ds. Roozeboom (Holten)

10.00 uur Ds. Rob Nijhuis

10.00 uur Ds. Annerie Snier (Goor)

Aanvangstijd nog niet bekend

19.00 uur inloop start 19.30 uur

10.00 uur Ds. Deodaat van der Boon en ds. Rob Nijhuis

10.00 uur Dhr. Gerrit Beltman

19.30 uur Met als gast schrijfster Annegreet van Bergen

18.45 uur Mw. Dini Beuving

Op zondag 3 september a.s. is er weer een doopdienst
in onze Martinuskerk. Er is inmiddels één dopeling
aangemeld. Wanneer je overweegt om je kind (of jezelf)
telaten dopen neem dan even contact met mijop.Aande
doop is op geen enkele manier een leeftijd verbonden.
Dus schroom niet om een gesprek aan te gaan als het
- om wat voor reden dan ook - in het verleden niet van
dopen is gekomen en nu die wens toch leeft.

Hartelijke groet,

ds. Rob. Nijhuis

Zondag 17 september is het startzondag, de dag dat alle
activiteiten op het kerkelijk erf weer gaan beginnen. Het
landelijke thema, waar we dit jaar bij aansluiten is “Ga
mee”. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Het
thema wordt deze zomer verder vormgegeven.

Wiltu hierover meedenken dan bentuvan harte welkom!
Neem dan contact op met Bep van der Zwan, bepvdz@

gmail.com of 06-28884982.

Op zaterdag 29 juli zal om 13.15 uur het huwelijk van
Tim Reijnen en Elise Haas in de kerk worden bevestigd
en ingezegend. Elise is de dochter van Jan en Janny Haas
en werd in Markelo geboren, waar zij ook opgroeide. Nu
woont zij met Tim al een tijdje in Enschede, waar Tim
is opgegroeid. Het is prachtig, dat Tim en Elise ervoor
kozen om hun huwelijk te laten bevestigen en inzegenen
in de kerk waar Elise heel veel stappen heeft staan en
waar haar ouders regelmatige kerkgangers zijn. Voor mij
is het zeer bijzonder om in dezelfde kerk waar ik Elise
heb gedoopt, haar te mogen trouwen. We wensen het
bruidspaar Gods onmisbare zegen te bij hun huwelijk.
We hopen voor zaterdag de 29ste juli op een stralende
en gelukkige dag voor Tim, Elise, hun ouders en alle
bruiloftsgangers!

DvdB

Met het verschijnen van dit kerkblad is de eerste
samenzangavond al achter de rug. Op woensdag 5 juli
vond er een prachtig concert met samenzang plaats
in een volle Martinuskerk, verzorgd door het Rijssens



Mannenkoor. Dit concert maakt deel uit van een drieluik
aan concerten dat dit jaar wordt georganiseerd.

Op 15 september staat het tweede concert gepland, met
de Urker Zangers onder leiding van Jacob Schenk. Waar
vorig jaar slechts een kleine afvaardiging aanwezig was,
zal dit jaar het voltallige koor op het liturgisch centrum
aanwezig zijn.

Op 27 oktober vindt het derde concert plaats,
uitgevoerd door het popkoor Pur-Sang. Met dit drieluik
aan concerten en samenzang hopen we veel nieuwe
gezichten te verwelkomen in de Martinuskerk.

Kaarten zijn te verkrijgen bij Boekhandel Prins, gelegen
aan de Grotestraat 16 in Markelo. U kunt ook kaarten
bestellen via kaarten@pkn-markelo.nl en natuurlijk bij
de ingang van de kerk op de dag van het concert. De
kosten bedragen €10,- per kaart. Heeft u nog ideeén
of suggesties voor activiteiten binnen de muren van de
Martinuskerk, dan bent u altijd van harte welkom om dit
te melden!

20 maart 2023

Op 20 maart overleed op 89-jarige leeftijd thuis aan de
Fokkerstraat in het bijzijn van zijn dierbaren, Dick de
Groot, van 1962 tot 1994 dierenarts in Markelo. In mijn
Markelose jaren ben ik erg op Dick gesteld geraakt en
had ik veel contact met hem, soms tot's avonds heel laat.
Ik ben hem dankbaar voor zijn vriendschap, zijn relati-
veringsvermogen, zijn luisterend oor, zijn gulle levensstijl
en zijn eigenzinnige humor. Zo zullen velen in Markelo
hem ook herinneren: als een man met een scherpe kijk
op mensen, die het hart op de tong had, soms hoekig
kon zijn, maar altijd positief in het leven stond. De laatste
jaren werd hij gehinderd door de ziekte van Parkinson,
die hem erg belemmerde in zijn bewegingsvrijheid en
die ook het spreken bemoeilijkte. Maar Hetty zorgde
goed voor hem en hij klaagde nooit. Tot het einde toe
behield hij zijn nuchtere en altijd positieve kijk op het
leven. Hij was dankbaar voor de mensen die hem
dierbaar waren, zijn echtgenote voor vele jaren en zijn
beide zoons met partners en kinderen, en voor wat zijn
rijke leven hem heeft gebracht. Op 27 maart vond de
crematieplechtigheid plaats in Haarlo.

Ary Braakman

2 mei 2023

Maandag 1 mei komt Gerda Altena- Altena nog laat uit
het Deventer ziekenhuis, thuis aan de Kappelaarsdijk
3. Dit door het inzicht van schoondochter Alie in de
gezondheidstoestand van Gerda en haar doortastende
optreden, met behulp van Huisarts M.H.E. Bruins Slot. De
volgende dag overlijdt ze in thuis waar ze op 20 juni 1943
is geboren. Gerda bleef enig kind. Na de lagere school
in het Maarkelse Brook, ging ze naar de huishoudschool
in Markelo en vervolgens naar de kniples bij Janna van
de Kuper. Ze trouwde op 10 mei 1963 met Gerrit Altena
en het paar bleef bij haar ouders en opoe Geertrui
inwonen. Samen zetten ze de boerderij voort. Ze kregen
3 kinderen en 7 kleinkinderen. Gerda was boerin, ze
molk de koeien totdat er een melkrobot kwam.

Dat was het moment dat ze het kon overdragen aan de
volgende generatie. Het jaar 2023 beloofde ondanks de
afnemende krachten van Gerda een mooijaar te worden
met drie feesten in het vooruitzicht. De 80ste verjaardag
van Gerrit hebben ze nog samen gevierd, het 60-jarig
huwelijksfeest op 10 mei en haar 80ste verjaardag heeft
ze helaas niet mogen beleven. Tijdens de dankdienst
hebben de kinderen Jan, Ria en Henk mooie herinner-
ingen aan hun moeder opgehaald en met ons gedeeld.
Gerda was een lieve en zorgzame vrouw, met veel
belangstelling voor anderen. Ze was graag bezig met
bloemen en planten en hield van naaien en borduren.
Op 8 mei 2023 hebben we Gerda vanuit de Martinushof
naar haar laatste rustplaats aan de Goorseweg gebracht.
Gerda Vedders- Vasters

6 mei 2023

Op 6 mei is Mina Gerritdina Pinkert-Roosdom op de
leeftijd van 90 jaar in de Anholtskamp overleden. Mina
is geboren in het buurtschap Herike-Elsen. Ze woonde
op een boerderij aan de Herikerweg 27. Haar vader
Berend Jan Roosdom (KoekBerend)an) had een metsel/
aannemersbedrijf. Mina kon goed leren, maar koos
voor de huishoudschool. Ze werd gezinsverzorgster. In
1957 trouwde ze met Willem Pinkert. Ze gingen wonen
in Stokkum, waar hun kinderen Janni en Henk werden
geboren. In 1965 keerde ze terug naar het ouderlijk huis,
Willem werd mede-eigenaar van het bedrijf. Vlak na de
verhuizing werd zoon Bert geboren. De jaren verstreken
en in 1994 droeg Willem het bedrijf over aan Henk. Mina
en Willem genoten van hun pensioen. Ze gingen samen



op reis en Mina was druk met haar werkzaamheden
voor de vrouwenvereniging. In 2011 overleed Willem
en in 2013 overleed Henk geheel onverwachts. Wat een
pijn en verdriet, maar Mina hield dapper vol. Troost vond
ze in haar geloof en de liefde van de mensen om haar
heen. Mina kreeg rust door te bidden. In de gesprekken
die ik met haar had in de Schutse in Rijssen en in de
Anholtskamp vertelde ze hoe belangrijk het geloof voor
haar was. In de dankdienst voor haar leven op 12 meiin
de Martinuskerk heeft kleindochter Mirna Matt. 6: 25 -
34 gelezen: ‘Weest niet bezorgd'. Richt je op Hem en de
dingen die blijven. Jouw leven is in Gods hand, Hij zorgt
voor jou. ‘Kom weer tot rust mijn ziel, de Heer is je tot
hulp geweest’. Moge de Heer haar kinderen en kleinkin-
deren nabij zijn. En een ieder die in Mina een warme en
betrokken vrouw mist.

ds. Rienke Vedders-Dekker

14 mei 2023

Op 14 mei overleed op 86-jarige leeftijd Jenneken
Vruwink-Goorman van de Twikkelerweg 2. Ze was
weduwe van Teunis Vruwink. Wat hadden die twee een
goed huwelijk, zo vertelde ze mij. Jenneken was een
bezige vrouw. Werken deed ze graag, heel graag, op de
boerderij. Ook de tuin was voor haar heel belangrijk.
Jenneken voelde haar krachten afnemen. Ze vond het
moeilijk om het werk aan anderen over te laten. Liefdevol
werd ze verzorgd door haar familie in haar chalet op het
erf. De kleinkinderen vonden haar een fantastische oma.
In de herinneringsdienst, op 19 mei in de Martinushof,
stonden we stil bij haar leven. Jenneken was een vrouw
die wist wat ze wilde. Op vriendelijke manier kon ze te
kennen geven wat er moest gebeuren. Jenneken was
ook een gelovige vrouw die zich door God gekend wist.
Over dat kennen van God spraken we in de dienst naar
aanleiding van psalm 139. De echo van Jenneken klinkt
nog altijd door daar aan de Twikkelerweg. We hebben
haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats aan de
Goorseweg in het vertrouwen dat ze is ingegaan in Gods
vrede.

RN

18 mei 2023

Op Hemelvaartsdag, tevens haar trouwdag, 18 mei 2023
overleed in 't Talma te Laren Dika Groothaar-Nijkamp op
de leeftijd van 89 jaren.

Dika werd op 10 Mei 1934 geboren op De Visscher,
als oudste dochter van een koppel van 6 kinderen. De
herinnering aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
in Nederland bleef de familie bij toen Dika, op die dag
6 geworden, zei: “Het is mijn verjaardag, en iedereen
moet huilen...". Tot haar trouwen heeft Dika geholpen
op de Visscher, zowel vo6r als achter. Daarbij vond
zij zich uitstekend in de rol van ‘tweede moeder’ van
haar zusje Rika. Bij haar huwelijk met Hendrik Nijkamp
ging Rika wonen aan de Brummelaarsweg. Ze hielp
Hendrik graag bij het werk en stond haar mannetje toen
Hendrik vanwege zijn afnemende gezondheid minder
werk kon verrichten. Op 1 Maart 1987 kwam Hendrik
te overlijden. Dika pakte de draad kordaat op, terwijl ze
Hendrik enorm miste. Na zijn overlijden werd ze lid van
verschillende verenigingen of organisaties. Zo kwam zij
ook inde HVD (nu PVD) terecht en verzorgde met andere
dames o.a. de zangavonden in de Anholtskamp. Dit
waren ‘heilige momenten’ voor haar, eens in de maand.
Zorgen, verzorgen, bezig zijn met en voor anderen had
er van jongs af aan al ingezeten. In 2008 ging Dika op
de Esch wonen. Daar heeft ze een fijne tijd gehad. Vorig
jaar belandde ze na een ernstige val in een lang traject
van zorg; uiteindelijk verhuisde ze naar 't Talma in Laren,
waar zij uitstekend werd verzorgd.

Wij herdachten Dika Groothaar in een rouwdienst op
donderdag 25 Mei en begeleidden haar naar haar laatste
rustplaats. In de dienst memoreerden we een regel uit
een morgenlied uit het liedboek: "De kalme gang, de
kleine taak, zijn ruim genoeg voor Godes zaak...” Mogen
goede herinneringen aan Dika de familie en allen die
haar gekend hebben bijblijven!

DvdB

22 mei 2023

Op de dag van de uitvaart 27 mei 2023 zou Hendrika
Johanna Snellink- Wagenaar 90 jaar zijn geworden.
In februari van dit jaar verslechterde de lichamelijke
gezondheid van Dika en lukte de verzorging thuis, met
aanvulling van Thuiszorg niet meer. Ze werd opgenomen
in verzorgingshuis St.Elisabeth in Delden en vervolgens
in de Anholtskamp, waar ze op maandag 22 mei rustig
is ingeslapen. Dika is geboren op Erve Vrunk aan de
Visschersdijk 9. Ze had een oudere broer Hendrik Willem
en een jonger zusje Hanna, die op jonge leeftijd overleed.
Dika trouwde 70 jaar geleden met Gerrit Snellink, ‘Get
Kriesjan'. Gerrit overleed in 2015. Samen kregen ze één



zoon, twee kleinkinderen en één achterkleinkind. In 2017
is er bij de boerderij een nieuw huis gebouwd. Zodat ze
allemaal, Dika, Jan en Albertha, Henry, Bert en Marleen
met Luuk op hetzelfde erf aan de Traasweg 10/12 konden
wonen. Daar genoot Dika van. Ze sprak daar regelmatig
haar waardering over uit, evenals over de zorg die ze in
de afgelopen tijd van hen heeft mogen ontvangen. In
haar goede jaren bestond haar leven uit werken op de
boerderij. Ze was boerin in hart en nieren. Ze ging graag
naar Eungs Schéppe en was daar actief met dookrollen.
Dika stond bekend om het breien van Grolsche
handschoenen en haar prachtige fuchsia's. Mogen de
vele mooie herinneringen die tijdens de dankdienst zijn
gedeeld een troost voor haar geliefden zijn.

Gerda Vedders-Vasters

Harry Bouwhuis

29 mei 2023

“Zeg me dat het nietzo is...”

Op 29 mei, kwam er onverwacht een zelfgekozen eind
aan het leven van Harry Bouwhuis. Wonend in Nijverdal
ontmoette Harry in 1989 bij Bill's bar de Markelose Willy
Roeterdink. Ze werden verliefd, bouwden een huis aan
de Gerststraat in Markelo en trouwden 22 september
1994.1n 1997 en 1999 werden ze verblijd met de geboorte
van Hessel en Silke. Harry werkte bij Holec (later Eaton)
in Hengelo en Willy bij de Welkoop. Het leven met elkaar
en met familie en vrienden was fijn en goed. Harry en
Willy hielden van fietsen en wandelen. In de coronatijd
kreeg Harry een depressie/burn-out en werd zijn leven
moeizaam. Bij herberg “De Pot”, zochten we, maandag-
morgen 5 juni, troost bij elkaar en namen afscheid van
Harry. We keken naar foto's uit goede tijden en staken
kaarsen aan voor alle liefde en zorg die Harry gegeven
heeft. We lazen de brief voor die Willy aan Harry schreef

na zijn overlijden. Broer Jos en de zussen Irma en Marga,
en Gerard, namens de kameraden, deelden met ons
anekdotes en herinneringen aan Harry, een vriendelijk
mens, oprecht, integer, behulpzaam en betrouwbaar,
zorgzaam, hardwerkend, bescheiden, voor iedereen
een luisterend oor, trots op zijn vrouw en kinderen, een
goede gids bij wandelen en fietsen, maar geen prater
over hoe hij zich echt van binnen voelde. In de hoop dat
Harry de eeuwige rust gevonden heeft, legden wij zijn
lichaam ter ruste in de graftuin in Markelo. We hopen
dat de vele goede herinneringen troost geven aan Willy,
Hessel, Silke en familie.

Dini Beuving

Dineke Eertink-Zandjans

17 juni 2023

Op 17 juni 2023 is Dineke Eertink - Zandjans op de
leeftijd van 90 jaar thuis overleden.

Op haar rouwkaart staat: ‘Het kaarsje is op...’

Dineke wordt op 13 januari 1933 geboren en groeit op
aan de Welmersweg samen met haar drie zussen. Na
de oorlog volgt ze de huishoudschool en gaat daarna
in betrekking als dienstmeisje. In 1952 trouwt ze met
Hendrik Eertink en ze komen te wonen op de ouderlijke
boerderij van Dineke. Hendrik en Dineke krijgen drie
zoons, Jan, Gerrit en Dinant. Volgens de zonen heeft
hun moeder altijd hard moeten werken, maar genoot
ze ook enorm van de dagjes uit, de buurtreizen en later
die van de ANBO. Ook was ze lid van de Hervormde
Vrouwengroep. Trots zijn Hendrik en Dineke op hun
vier kleinkinderen Marco, Niek, Janine en Koen die alle
vrijheid ervaren op de boerderij van opa en oma. In
2000 overlijdt haar man plotseling. Een paar jaar later
verkoopt ze de boerderij en gaat aan de Stationsstraat
18A wonen. ‘Het beste wat ik kon doen’, zegt ze vaak.
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Ine Veltkamp

Tn verlreunide handen

Ze zwemt graag en bezoekt jarenlang met haar auto,
familie of kennissen. Ze krijgt nog twee kleinkinderen,
Arman en Leandra, en vier achterkleinkinderen, Emma,
Dylan, Jonne en Tuin. Vlak voor haar sterven zegt ze: ‘lk
ben er klaar voor.’ Een lieve en zorgzame moeder, trotse
oma en opoe is heengegaan. We wensen haar familie
sterkte en alle goeds.

Marja Zandjans

Jan Krabbenbos

20 juni 2023

Dinsdag 20 juni jl. overleed thuis aan de Bergweg, Jan
Krabbbenbos. Hij werd 82 jaar. Markeloérs kennen hem
als: Jan van de Messla. Een huisnaam die verwijst naar
het vroegere beroep van metselaar/aannemer. Jan hield
van gezelligheid, van lekker eten, van een drankje, van
tradities maar ook van nieuwe dingen. Met zijn mobiele
telefoon appte hij veel met kinderen, kleinkinderen en
de buren. Op dagen dat hij niet hoefde te dyaliseren ging
hij er met de scootmobiel op uit. Na het overlijden van
zijn vrouw Dini in 2019, pakte Jan, ondanks het gemis,
moedig de draad van het leven weer op. Kinderen en
kleinkinderen kwamen vaak bij (o)pa. Zoon Harry elke
dag, dochter llse vanuit Maasbracht zo vaak ze kon, zij
belde elke avond. Noabers, buurtzorg en de dyalise-af-
deling van het Deventer Ziekenhuis zorgden goed
voor hun buurman, voor Jan, met zorg en toewijding.
Daarvoor was hij dankbaar. Al langere tijd had het leven
weinig kwaliteit meer voor hem. Het was op. Moedig
nam hij het besluit om te stoppen met dyaliseren. Er
volgde voor zijn overlijden, met zijn kinderen bij hem,
een waardevolle week, met een lach en een traan,
waarin er samen veel gepraat werd. In de aula van het
crematorium in Diepenveen namen we afscheid van
dit mooie mens, Jan Krabbenbos. Kleinkinderen staken

een kaars aan bij opa, vertelden mooie herinneringen.
We vertelden wie Jan Krabbenbos is geweest en altijd zal
blijven. Een lieve vader en opa, die graag thuis was, bij
de kanaries, de kas en de moestuin, die geen prater was,
een natuurmens, met weinig tevreden. Hij genoot van
de kleine dingen in en om het huis en in de buurt. Jan
Krabbenbos: hij zal gemist worden! Troost van mensen
om hen heen wensen wij de kinderen Harry en Monique,
llse en Bertin, en de kleinkinderen, Stan met Rixt, Maud
met Job, Line en Rune.

Dini Beuving

Mina Beltman-Hargeerds

25 juni 2023

Ze werd 103 jaar! Mina Beltman-Hargeerds. Een
oersterke maarvooral ook lieve vrouw. Ze overleed op de
Anholtskamp. Mina woonde, tot het echt niet meer ging,
op ‘Erve Leafank’ aan de Brinkweg 3 in Stokkum. Daar
was ze geboren, daar had ze jarenlang met haar man
Jan de boerderij totdat ze alleen achterbleef. Mina en Jan
hadden geen kinderen maar de kinderen van de buren,
de familie Renes, beschouwden ze als hun kinderen.
Zo hebben Harm en Linda Renes zich ook gedragen; ze
hebben voor Mina gezorgd en veel, heel veel, voor haar
gedaan net zoals veel anderen uit Stokkum. Mina was
een bekende verschijning in Stokkum, zo bekend dat ik
haar in de herdenkingsdienst de ‘burgermeester van
Stokkum’ heb genoemd (met excuses aan mevrouw
Nauta...). Mina was een sociaal iemand die graag in
contact stond met anderen. In Stokkum kende toch
iedereen Mina en andersom? We hebben haar allemaal
gekend als “Mina Leafank’, een verbastering van Mina
Leferink. Daarover spraken we in de herdenkingsdienst.
Over wat het voor ‘Lev’ betekent. In sommige talen
betekent het hart en weer in andere talen leeuw. Aan de



hand van deze twee woorden hebben we het lange leven
van Mina getypeerd en haar getracht recht te doen. Mina
stelde het niet zonder God in haar leven en dat hoeft
ze ook nu niet te doen want, zo vertrouwen wij, Mina
Leafank is geboren in Gods hand. Veur altied!

RN

Marian Visser

28 juni 2023

Op woensdag 28 juni overleed Marian Visser geheel
onverwacht thuis op 78-jarige leeftijd. In de afscheids-
dienstvertelde haar zus, dat er vele verschillende soorten
verdriet op haar pad kwamen en dat ze telkens weer in
staat was om door te gaan. Ze was een sterke vrouw. Het
verlies van haar dochter Monique op veel te jonge leeftijd
tekende haar leven. Marian was een lieve moeder en een
fantastische oma. Ze genoot van het oppassen van haar
kleinkinderen en het samen spelletjes spelen. Memory
was haar favoriet. Ook beleefde zij veel plezier aan haar
tuin met vele bloemen en de waterpartij. Bloemen uit
haar tuin waren verwerkt in een bloemstuk voor Marian.
Haar sportclub was belangrijk voor haar. Ze sloeg zelden
over, ze had daar fijne contacten en goede vriendinnen.
Daarnaast was ze een trouwe vrijwilliger van de biblio-
theek, ze hoorde bij “de dames van de bieb"”. Ze hield van
lezen en dan vooral van thrillers.

Op 4 juli hebben we in crematorium Steenbrugge
afscheid van Marian genomen. Dat ze er zo plotseling
niet meer is, heeft een grote impact op haar omgeving.
Soms als we zeggen “tot de volgende keer”, blijkt er geen
volgende keer te zijn. “We zwaaien uit zonder te weten,
omdat je soms niet weten kunt...”.

Ine Veltkamp

Jennie Zegger-Scholte in 't Hoff

30 juni 2023

't Is wa good zo... staat bovenaan de rouwkaart. Jennie
overleed op 30 juni in het PW Janssenverpleeghuis. Ze
voelde zelf dat het niet goed ging met haar en ze zei “tis
wa good zo...".

Op 13 september 1943 is Jennie geboren in het
“Groonlaand” aan de Lichtmissenweg. In 1962 trouwde
ze met Henk Oplaat uit Elsen. Ze woonden aan de
Tolweg en kregen twee kinderen, Henk en Erna. Jennie
heeft genoten van het leven; ze hield van gezelligheid
en mensen om zich heen. Jennie kon, samen met Henk
en Erna, de draad van het leven weer oppakken na het
overlijden van Henk, ondanks het verdriet. Ze hield van

haar bloementuin, ze naaide en borduurde veel en ging
graag met vriendinnen op pad. Deze veerkracht had ze
ook na het overlijden van haar tweede man, Bernard
Zegger uit Bornerbroek, waarmee ze in 1989 was
getrouwd. Jennie ging weer in Markelo wonen. Ze zocht
contact met familie en vriendinnen en deed vrijwilliger-
swerk op de Anholtskamp. De laatste tijd woonde ze
daar in een aanleunflat, waar ze al veel mensen kende.
We hebben alle lichtpuntjes in haar leven herdacht en
omringd met mooie roze bloemen hebben we afscheid
genomen van deze warme en sterke vrouw.

Ans Steunenberg

KERKENRAAD

Na het vertrek van ds. Dijkstra is er voor de pastorale
werkzaamheden en de begeleiding van uitvaarten een
oplossing gezocht, én gevonden! Fien Venema, Ans
Steunenberg, Dini Beuving en Gerda Vedders-Vasters
zijn bereid om zich voor de Martinuskerk en haar
gemeente in te zetten. Hieronder stellen ze zich aan u
VOOr.

Mijn wiegje stond 70
jaar geleden in Brabant,
vlakbij de grens met
Noord-Limburg,.

Al snel verhuisden we
naar Nijmegen, waar ik
opgegroeid ben. Na de
middelbare school ben
ik aan het werk gegaan
en heb in de avonduren veel gestudeerd. Ik ben bijna
10 jaar directiesecretaresse geweest en daarna in het
personeelswerk terecht gekomen. Zo'n 25 jaar ben ik
hoofd Personeel & Organisatie geweest bij de overheid
en in het bedrijfsleven. Voor de liefde van mijn leven ben
ik 30 jaar geleden van het westen verhuisd naar Almelo.
Ik kreeg bij ons huwelijk 4 kinderen erbij en in de loop
van de tijd groeide de familie met 6 kleinkinderen en 4
achterkleinkinderen. In 2005 besloot ik het roer om te
gooien en Theologie & Levensbeschouwing te gaan
studeren. In mijn studietijd heb ik bij de gereformeerde
kerk in Enter gewerkt en na het afstuderen in 2009 werd
ik kerkelijk werker bij de gereformeerde kerk in Rijssen.




Na mijn afscheid ben ik inmiddels voor de derde keer op
invalbasis terug voor enkele uren per week. Sinds 2012
kom ik al met enige regelmaat bij u in Markelo om voor
te gaan in diensten. Zodoende zijn we geen onbekenden
voor elkaar. Dus toen bekend werd dat ds. Dijkstra zou
vertrekken en mij gevraagd werd om voorlopig onders-
teuning te geven in het pastoraat heb ik hier graag in
toegestemd. Ik houd nog voldoende tijd over voor mijn
hobby’s, waaronder zingen, tuinieren, handwerken enz.
Helaas is mijn man in de zomer van 2020 overleden en is
het thuis erg stil geworden.

Zo dragen we allemaal een rugzakje met ons mee. In
MattheUs 25 worden we opgeroepen om te zien naar
elkaar, vooral in tijden dat het niet zo makkelijk is. Maar
ook om blijdschap en dankbaarheid met elkaar te
delen. Ik zie het als een voorrecht om zo de komende
tijd een stukje met u te mogen meelopen vanuit de
kerkelijke gemeente in Markelo en ben dankbaar voor
uw openheid en de warmte waarmee u mij ontvangt.

Mijn naam is Ans Steu-
nenberg, ik woon in Holten,
ben getrouwd met Johan
en heb 2 kinderen en 4
- kleinkinderen. Na ruim 30
‘ A4 jaar te hebben gewerkt
| in onze schoenenwinkel
\'- . ' Steunenberg  Schoenen
i i __\ in Holten, hebben we in
2012 de winkel verkocht i.v.m. de gezondheid van Johan.
Na een tijdje nagedacht te hebben over hoe ik mijn, zo
ontstane, vrije tijd kon invullen, ben ik in 2013 begonnen
met de opleiding Pastoraal Werker bij Hogeschool
Windesheim in Zwolle. Die keuze sprak mij aan omdat
ik het contact met mensen heel waardevol vind. In de
winkel ontmoette ik veel mensen en ik was al lange tijd
actief in het verenigingsleven en in de kerk. Zo was ik
lid van de jeugddienstcommissie en als jeugdouderling
bij de hervormde kerk in Holten. Hierdoor heb ik veel
mensenkennis opgedaan.
Ook voor mij persoonlijk was de opleiding een uitdaging:
ik zocht meer diepgang in mijn contacten en was op
zoek naar antwoorden binnen mijn geloof. Na vier jaar
intensief studeren rondde ik de studie met goed gevolg
af. Tijdens de opleiding sprak het pastoraat mij het
meest aan.
Een vriendin van mij is uitvaartleider en af en toe hielp

ik haar bij uitvaarten en stelde ik me beschikbaar als
spreker/voorganger. In Markelo ben ik “nieuw” maar
in de regio ging ik al voor bij uitvaarten in Colmschate,
Bathmen en Holten. Bovendien ga ik ook voorindiensten
in woonzorgcentra zoals de Diessenplas in Holten en het
Dijkhuis in Bathmen.

Ik kende Marti (Pluygers, kerkrentmeester) en Henk
(Bolink, voorzitter kerkenraad) al en kreeg via hen de
vraag of ik voor Markelo iets zou kunnen betekenen.
Daarop heb ik bevestigend geantwoord.

Mijn naam is Dini Beuving.
Samen met mijn man
Gerrit woon ik vanaf 1999
in Markelo. Het is er fijn
wonen. We hebben vanuit
onze kamer een prachtig
uitzicht over de ijsbaan
(waar nu schapen lopen),
en weilanden, richting “de
Hulpe”, waar de Mariakapel staat. Tot mijn pensionering
in 2019 was ik (vanaf 2002) als pastor verbonden aan
de Protestantse gemeente “Open Hof “in Rijssen en
als geestelijk verzorger (vanaf 1998) bij de Zorggroep
Apeldoorn. Het werken in de kerk en in de zorg heb ik
altijd als waardevol ervaren. Je leeft met gemeenteleden
en bewoners mee, op hoogte- en op dieptepunten van
hun leven. Dat geeft je inzichten ook in je eigen leven.
In de kwetsbaarheid. In het zoeken naar balans. In het
leven en in het geloof in God, en in Jezus, onze Heer,
die wij volgen. Voor veel gemeenteleden ben ik geen
onbekende. Vanaf 2002 ga ik een paar keer per jaar voor
in de Martinuskerk en in de Anholtskamp. Met vakanties
van voorgangers kwam daar, op verzoek, een begrafenis
of crematie bij. In 2009, na het vertrek van ds. Henk
Overdijk, heb ik een jaar, 10 uur per week, samen met
ds. Marten Dijkstra, het pastoraat met alles wat daarbij
hoort, waar mogen nemen in de Martinuskerk in wijk
Zuid. Hierdoor leerde ik veel gemeenteleden kennen.
Een bijzonder jaar. Regelmatig nog ga ik voor in kerken
in de regio en ook in Markelo, in zondagse vieringen,
in trouwvieringen, of help families in verdrietige tijden,
met een begrafenis of crematie als er een geliefde
overledenis. Voor dat laatste heeft de kerkenraad van de
Martinuskerk mij, Ans Steunenberg en Gerda Vedders-
Vasters gevraagd, om ds. Rob Nijhuis en ds. Deodaat vd
Boon te helpen na het vertrek van ds. Marten Dijkstra.




Fien Venema is gevraagd voor het pastoraat. De aan
mij gevraagde taak doe ik vanuit liefde voor mensen, zo
zorgvuldig mogelijk en altijd zoals de familie het graag
wil.

Toen ik in 1973 belijdenis aflegde van mijn geloof, kreeg
ik als tekst mee Psalm 18 vers 30b: “Met mijn God spring
ik over een muur!” Deze woorden van Koning David
hebben mij altijd bemoedigd en kracht gegeven, in wat
ik mag doen in de “wijngaard” van onze Heer.

Met een hartelijke groet,

Dini Beuving.

lk ben Gerda Vedders-
Vasters, geboren en
getogen in Markelo en
getrouwd met Wim. Wij
hebben 2 kinderen en 2
kleinkinderen. Veel mensen
binnen de  Markelose
kerkgemeenschap zullen
mij wel kennen want ik loop
al heel wat jaren mee. Vorig jaar heb ik het ambt van
ouderling na 12 jaar afgesloten. Daarvéér was ik al een
periode ouderling van 1984 tot 1991. Regelmatig heb ik
als ouderling van dienst mijn taak vervuld bij uitvaarten
vanuit de Markelose Martinuskerk/Martinushof.
Daarnaast was ik betrokken bij de gedachtenisdiensten
in coronatijd en op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar.

Bij het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie
van de PKN in Driebergen heb ik in 2015 de opleiding
“Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden”
gevolgd. Na mijn opleiding heb ik, op invalbasis, zelf
uitvaartdiensten mogen begeleiden.

Toen ik door de kerkenraad werd gevraagd of ik een
bijdrage zou willen leveren in deze vacaturetijd, hoefde
ik dan ook niet lang na te denken.

Geloof, hoop en liefde zijn in mijn leven een leidraad en
altijd relevant bij alles wat ik doe. Geloof: vertrouwen
hebben, het beste met elkaar voor hebben. Hoop: dat ik
mijn taken goed kan uitvoeren. Liefde: respect hebben
voor een ander.

KERKRENTMEESTERS

Vanuit het College van Kerkrentmeesters, geven wij een
verkort inzicht in het resultaat over 2022 (zie pagina 11).
Het behaalde positieve resultaat laat een financieel
gezond beeld zien.

Dit is te danken aan de grote inzet van medewerkers en
vrijwilligers op het kerkelijk erf. De vrijwillige bijdragen
uit actie kerkbalans, zijn onze voornaamste inkomsten.
Verder een mooi positief resultaat vanuit het uitvaart-
centrum, de kringloopwinkel en de boekenverkoop. De
volledige jaarrekening en de balans ligt ter inzage op het
kerkelijk bureau. Ook zal deze op de website geplaatst
worden.

MARTINUSHOF

In de zomermaanden zullen de deuren van de
Martinushof minder vaak open zijn, nu vele verenigingen
vakantie hebben. Elke donderdagochtend is in elk geval
de Martinushof wel open van 08.30 - 12.30 uur.

Wilt uin de zomermaanden toch graag een ruimte huren
om welke reden dan ook, dan bent u natuurlijk van harte
welkom, bel (0547 - 363890) of mail ons (martinushof@
pkn-markelo.nl) even, dan zorgen wij ervoor dat de zaal
klaar en de deur open is. Medio september zal de deur
weer open zijn volgens de normale openingstijden.

Op donderdagochtend bent u van harte welkom bij de
koffietafel in de knusse huiskamer van de Martinushof.
Onder het genot van een bakje koffie en wat lekkers kunt
u gezellig bijkletsen met de andere koffiedrinkers. Ook
de bezoekers van de boekenmarkt maken graag gebruik
van de koffietafel en schuiven aan voor het maken van
een praatje.

Het spreekuur van wijkagent Jordy in de oneven weken,
op donderdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur in de
Martinushof, komt in de maanden juli en augustus te
vervallen vanwege het vakantierooster.
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3.2 Staat van baten en lasten over 2022

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

Protestantse gemeente te Markelo

Begroting Rekening Rekening
2022 2022 2021
35.435 45.102 33.992
- 54 61
238.700 235.864 259.928
9.119 9.119 9.066
283.254 290.139 303.047
61.400 50.498 46.180
4.300 10.950 5.965
18.389 2.389 9.750
100.422 100.966 96.637
8.000 3.701 6.094
16.119 17.163 15.347
13.400 19.327 18.798
35.500 21.600 27.692
4.500 3.982 4.406
262.030 230.576 230.869
21.224 59.563 72178
- 114.925 42.460

- - -18.429

- 114.925 24.031
21.224 174.488 96.209
-20.000 -121.757 -57.069
- -257 -10.420
-20.000 -122.014 -67.489
1.224 52.474 28.720



BOEKENMARKT

Elke donderdagochtend bent u van harte welkom
bij de wekelijkse tweedehands boekenmarkt in de
Martinushof. aan het Kerkplein 41 te Markelo, geopend
van 09.30 tot 12.00 uur.

Door het grote aanbod staan niet alle boeken in de
Martinushof maar staat een deel in de opslag waar u
rustig op uw gemak kunt rondsnuffelen. Ook hier staan
de boeken zoveel mogelijk op genre of onderwerp. Bent
u op zoek naar een specifiek boek: wij helpen u graag
zoeken. Wij noteren uw gegevens en u ontvangt een mail
of een belletje zodra het boek er is. Gunt u uw boeken
een 2e leven? Uw inbreng, mits netjes en verkoopbaar,
is van harte welkom tijdens openingstijden. Wegens
ruimtegebrek ontvangen wijliever geen woordenboeken,
encyclopedieén, studieboeken en oude kinderboeken.
Let op; bij ons kunt u alleen contant betalen, pinauto-
maten zijn dichtbij. U kunt de Boekenmarkt volgen via
Facebook Martinuskerk Markelo.

Het is weer tijd voor het maken van lekkere salades
en andere zomerse gerechten. Wij hebben een ruim
aanbod aan kookboeken om u aan ideeén te helpen. In
verband met het grote aanbod staat een deel hiervan in
de opslag.

KRINGLOOPWINKEL

De kringloopwinkel aan het Kaasplein is elke donderd-
agochtend en elke zaterdagochtend geopend. Beide
dagen is de kringloopwinkel vanaf 9.30 uur open, op

donderdag sluit de deur om 12.30 uur en op zaterdag
om 13.00 uur. Tijdens de openingstijden is het mogelijk
om spullen te brengen. Ook klein meubilair is welkom.
Voor grotere artikelen vraagt de kringloopwinkel om
vooraf te bellen met 06-11 951 057.

Het inbrengen van diverse spullen en goederen kan
enkel tijdens bovenstaande openingstijden. Wilt u dat
we komen kijken of uw spullen geschikt zijn voor de
verkoop in de kringloopwinkel, bel dan 06 11951057.

OVERIG

Op woensdag 10 mei vond er een boeiende gesprek-
savond plaats in de Martinushof. In de Martinushof
verwelkomden wij namens Carinth Reggeland de
speciale gasten Rinda Verschoor en Sharon Beusink,
die de bezoekers meenamen in de wereld van de
ouderenzorg en bespraken wat er zoal wordt georgan-
iseerd door verschillende partijen. De avond begon met
een korte inleiding, waarna onder leiding van Ds. van
der Boon de aanwezigen de kans kregen om vragen te
stellen. De interactie was enthousiast en de reacties na
afloop waren zeer positief.

Als vervolg op deze succesvolle avond zijn we van plan
om in samenwerking met Salut nog een gespreksavond
te organiseren. We nodigen u dan ook van harte uit
om deel te nemen. Mocht u suggesties hebben voor
specifieke thema’s waarover u graag in gesprek wilt
gaan, dan horen we dat graag. Uw input is waardevol
voor ons. Aarzel niet om contact met ons op te nemen
en uw interesse kenbaar te maken.

Prins

boek- en kantoorvakhandel
Grotestraat 16 - 7475 AX - Markelo
tel. 0547-361336 mob. 06-48413254

=

www.boekhandelprins.nl

Rietdekkersbedrijf
Krijgsman

Luttekeveldweg 6a, Markelo
06-43056775
rietdekkersbedrijfkrijgsman.nl
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met bloemen

Ik kom graag bij u thuis
zodat we samen uw wensen
voor uw rouwwerk
kunnen bespreken.

Welkom in

Voortman Metal Recycling

VMR

Your professional partner

* INLEVEREN OUD L/ZER EN METALEN
» VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT LIZER
* DIVERSE PARTUEN HANDEL
* 00K PLAATSEN WL CONTAINERS

Kwalztezt met emotze i

Brummelaarsweg 11 Markelo.
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Marjolein te Brake, tel: 06-10190968

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

www.rouwenmetbloemen.nl

es PLUS Blankhorst

Kerkplein 1// Markelo / T: 0547 364081

Beludenlstdlenst 25 juni
: Op zondag 25 juni
hebben drie nieuwe

lidmaten  belijdenis
gedaan in de
Martinuskerk. Een

vreugdevol moment,
waar ze naar hebben
uitgekeken. Zo vaak
hebben we dat in de
afgelopen jaren niet
meer meegemaakt.
De drie  nieuwe
. 1 lidmaten hebben
ieder een eigen route bewandeld op weg naar hun
belijdenis. Basis van de route is het initiatief dat Arne
Wessels genomen heeft om een gespreksgroep op te
richten, die eens in de zes a zeven weken samenkomt op
zondagmiddag in de Heerenkamer van Herberg de Pot.
Hetwaren zinvolle envaak intense ontmoetingen, waarin
veel facetten van ‘heilig en hardnekkig vermoeden en
vertrouwen’ met elkaar werden ontdekt en gedeeld.

Op zondag 25 juni was het dan zo ver. In de kerkdienst
hebben Ellen Burggraaff, Martine Overmeer-Jansen en
Arjen Smit in het openbaar belijdenis gedaan van hun
geloof. Voorgangers in de dienst waren ds. Deodaat van
der Boon en ds. Rob. Nijhuis. Wij wensen Arjan, Ellen en
Martine Gods onmisbare nabijheid toe.

RN en DvdB

Wie denkt mee over de toekomst van onze
gemeente?

Na het vertrek van ds. Dijkstra is er een predikantenva-
cature in onze gemeente. De vraag is hoe we dit gaan
invullen en hoe we aankijken tegen de toekomst. Hoe
ziet de Protestantse gemeente Markelo eruit, waar is
behoefte aan, hoe kunnen we het beste dit personeel
bezetten? Met een dominee, met een combinatie tussen
een dominee en kerkelijk werker? In hoeverre is samen-
werking wenselijk met omliggende gemeenten?

We zijn op zoek naar mensen uit de gemeente die
hierover, samen met enkele kerkenraadsleden, willen
nadenken. Deze groep mensen zou, uiteindelijk, een
beroepingscommissie kunnen vormen.




De doelstelling is een zo breed mogelijke commissie
samen te stellen die een afspiegeling is van onze
gemeente. Ben je geinteresseerd? Meld je dan bij onze
scriba Gerdien Rabe. Namens de kerkenraad, ds. Rob.
Nijhuis.

Vanaf medio 2022 is een gespreksgroep opgestart onder
detitel ‘Groeieningeloof’.Eengroepvan 6tot 10 personen
komt circa 6 keer per jaar samen. De predikanten kiezen
een thema uit de Bijbel dat op basis van bijvoorbeeld
een schilderij of een tekst wordt besproken. Met het
prachtige decor van Herberg de Pot op de achtergrond
vinden verdiepende gesprekken plaats over geloof en
wat dat voor ons in de dagelijkse leven betekent. Zowel
tijdens de hoogte- als dieptepunten van ons leven.
Het samenzijn wordt door deelnemers als een hele
waardevolle aanvulling gezien op alles wat in en rond
de Martinuskerk plaatsvindt. Juist het gesprek waarin
ruimte is om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en
vrijheid is om met de blik van vandaag te kijken naar wat
de Bijbel ons leert, geeft ons gelegenheid om te groeien
in geloof. Benieuwd naar een praktisch voorbeeld van
wat in de gespreksgroep wordt besproken, in algemene
zin, niet herleidbaar naar deelnemers? Vraag gerust aan
ds. van de Boon, ds. Rob Nijhuis of Arne Wessels.

Ben jij die vrijwilliger die het leuk vindt om slechts 4 a 6
keer per jaar iets te doen voor de ouderen in Markelo,
dan zoeken wij jou! Elke laatste vrijdag van de maand
wordt er een zangavond gehouden in Anholtskamp
voor de bewoners van Anholtskamp en voor belangstel-
lenden van buiten Anholtskamp. Deze gezellige avonden
worden goed bezocht. De dames van de Protestantse
Vrouwendienst zorgen ervoor dat de zaal wordt ingericht
(vanaf kwart voor zes), de bewoners worden opgehaald
en na afloop weer naar de (huis)kamer worden gebracht,
zij serveren een kopje koffie of thee en na afloop wordt
alles weer keurig opgeruimd en afgewassen (klaar rond
kwart over 8). Wees welkom bij een zangavond om
te zien of het iets is voor jou. De eerstvolgende is op
vrijdagavond 28 juli, aanvang 18.45 uur.

Wij zijn erg blij dat Martine Overmeer en Hetty Rietberg
hebben laten weten dat ze ons team willen komen
versterken. Hartelijk welkom dames! Aangezien in ons
team van vrijwilligers de vergrijzing toeslaat, zouden
wij het heel fijn vinden om nog enkele dames te mogen

verwelkomen zodat we ook in de toekomst zangavonden
kunnen houden. Je kunt je aanmelden bij Sjoke van Zwol,
0547-362652 of bij Herma Bonenkamp, 06-12435648.

Een hartelijke groet van de Protestantse Vrouwendienst.

Op dinsdag 12 september is onze jaarlijkse fietstocht
gepland. Deze keer zetten wij een mooie route uit richting
Rijssen. Wij hopen natuurlijk dat de weergoden ons
goedgezind zijn en dat er weer veel dames meefietsen.
U krijgt t.z.t. bericht over de tijd en startplaats.

Op donderdag 28 september is onze eerste vereniging-
savond. Onze gast is dan Annegreet van Bergen. Al vaak
met haar afgesproken dat zij zou komen, maar telkens
kwam eriets tussen. Wezijn blijdat ze nu komt Annegreet
van Bergen studeerde economie in Amsterdam en
was als journaliste verbonden aan de Volkskrant en
Elsevier. Ze is auteur van de bestsellers Het goede leven
(2018), Gouden jaren (2014) en De lessen van burn-out
(2000). In het najaar van 2021 verscheen haar Gouden
jaren scheurkalender 2022 met 365 beknopte nieuwe
verhalen en evenzovele dagen gespreksstof over de tijd
van toen. Zij kan prachtig vertellen over de gouden jaren
en het goede leven met herkenbare anekdotes. Wij
hopen weer veel dames te ontmoeten! Aanvang 19.30
uur in de Martinushof.

Op 7 mei jl. vertrokken wij  met 10 personen al vroeg
uit Markelo naar Wommels in Friesland. Rijdend door
het weidse landschap zeiden we tegen elkaar, dat kost
Marten straks nog fietsen als hij zijn bezoeken, net
als in Markelo, op de fiets af wil leggen...Aangekomen
in Wommels, was Marten verrast ons te zien. In het
parochiehuis, tegenover de kerk, werden wij zeer
hartelijk ontvangen met koffie en koek, want zij wisten
dat het zeker 1 % uur rijden was. Rond kwart voor tien
liep de kerk vol. Een deel van ons koos de prachtige
bank tegenover de preekstoel waar vroeger de adellijke
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DONDERDAGMORGEN

9.30 tot 12.00 uur

"Als ook de laatste zorg goed verzorgd moet
zijn! Niets is vanzelfsprekend,
alles van a tot z geregeld’
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Vruwink

06-130 33 288 | Markelo
www vruwink.nl
Ongeacht uw uitvaartverzekering

familie zat. De imposante rouwschilden aan de muur
herinnerden ook nog hieraan. De (tijdelijke) dominee
opende de dienst, waarna Ds. Dijkstra zijn intrede
deed met een mooie overdenking. De liederen werden
getoond op een groot scherm, zodat een liturgie niet
nodig was. Een koor verraste Marten met een lied dat hij
gekozen had bij zijn afscheid in Markelo.

Na afloop waren er speeches, nadat we eerst met
koffie en Fries gebak getrakteerd werden in de banken
van de kerk. Onze conclusie was, dat het zo goed was.
Marten Dijkstra is weer terug in zijn geliefde Friesland.
Wij wensen hem daarom alle succes toe en een fijne
samenwerking met de gemeente Wommels-Hidaard!

Terwijl ik deze bijdrage uitwerk, is er een maand voorbij
sinds onze verhuizing naar Wommels. Allerlei dozen
op zolder moeten nog worden uitgepakt, lampen
opgehangen, de schuur verder geordend en zo meer.
De werkkamer in de vroegere pastorie is al wel ingericht
en dat geldt ook voor onze woonkamer en open keuken.
In de tuin zijn de kersenboom van de Tolbuurt, het
appelboompje van de begrafenisvereniging ‘De laatste
Eer'eneenstekvan eenvijgenboom uitde tuinin Markelo
in de grond gezet. De levensboom van de gespreks-
groep ‘Rondom de Zonneweg' heeft een plek gekregen.
En natuurlijk de door John Hofman gemaakte bank en
tafel als geschenk van de kerk met de ingebrande tekst
van de vorige woning: Op d'n Eschrand. Op een koffie-
ochtend in de toren van de Jacobikerk heb ik getrakteerd
op de grote krentenwegge welke op het eind van mijn
laatste zangavond in de Anholtskamp was geschonken.
Zondag 4 juni kregen de kerkgangers er eveneens een
stuk van aangeboden toen ze de kerk binnenkwamen.
Het viel zeer goed in de smaak. Het mooie schilderij

van de Martinuskerk van Diny Izaks staat in de studeer-
kamer thuis en moet nog worden opgehangen. Dat
geldt ook voor het wapen van de Tolbuurt en het afsche-
idscadeau van de kindernevendienst en voor nog wel
meer geschenken. Een meegegeven, zelf geschilderde
icoon, herinnert me niet alleen aan de maker maar
verwijst ook naar God, die zich laat kennen in Jezus en
de heilige Geest. De eerste weken hier hebben we elke
dag enkele enveloppen opengemaakt van de ontvangen
kaarten, met teksten, die me af en toe konden roeren en
regelmatig ingevoegde waardebonnen of contant geld.
Die zullen een goede bestemming krijgen. We zien terug
op een mooi afscheid. Wat is er een werk van gemaakt. Al
die aandacht en moeite voor ons vertrek naar Friesland
is bijzonder. Er spreekt een stuk waardering uit voor wat
ik in de voorbije 21 jaar heb kunnen doen in Markelo.
Tegelijkertijd ben ik me er van bewust dat er gemeen-
teleden zullen zijn, die iets hebben gemist in aandacht
voor hen. Het is aan Deodaat van der Boon, Rob. Nijhuis,
Fien Venema en anderen om het werk voort te zetten.
Hetis mooi dat er eenteam is, dat zich in wil zetten. Moge
God alle arbeid zegenen en de Martinuskerk verder
opbouwen. En u allen bedankt voor wat wij meekregen
bij ons vertrek naar hier. Het ga u goed.

Marten Dijkstra.

Lijkt het je leuk om bij koor Enjoy te komen zingen, maar
twijfel je nog? Dan bieden we je, zowel mannen als
vrouwen, een mooie kans om kennis te komen maken.
Woensdag 4 oktober om 20.00 uur (in de Martinushof)
kun je tijdens een open repetitie kennis maken met
het enthousiaste koor en ervaren hoe leuk het is om
te zingen. Zet deze datum alvast in je agenda, hopelijk
mogen we je dan ontmoeten! Voor verdere informatie
vind je op www.koor-enjoy-markelo.nl
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COLLECTEN & GIFTEN

Datum |Totaal Cvk Diaconie |Bijzonderheid Bestemming mei juni
Vrijheidsdienst, collecte

7-mei | €311,40 €311,40|voor Kerk in Actie, Oorlog in Algemeen €2500] €13500
oekraine Totaal  €25,00| €135,00

14-mei €272,60| €136,30) €136,30

18-mei €53,50 €26,75 € 26,75 |Hemelvaartsdag
21-mei €199,80 €99,90 €99,90
26-mei €74,40 €74,40|Zangavond Anholtskamp K K .

Bestemming mei juni
28-mei €322,00 €161,00 € 161,00 | Pinksteren ;

Verjaardagsfonds €80,00

€50,00 €15,00|Digitale collecte opbrengsten )

Bloemendienst €60,00

Totaal | €1.233,70| €473,95| €824,75
Totaal| €130,00| €140,00

Datum |Totaal Cvk Diaconie |Bijzonderheid

4-jun €106,55 €53,27 €53,28

11-jun €193,50 €96,75 €96,75

18-jun €98,80 €49,40 €49,40

18-jun €76,10 €76,10 Buurtdienst Elsen

25-jun €361,35| €180,67| €180,68|Belijdenisdienst

30-jun €71,30 €71,30|Zangavond Anholtskamp

€20,00 € 20,00 | Digitale collecte opbrengsten

Totaal| €90760| €476,19) €471,41




di1

Spreuken 30:15-23

Nooit genoeg

wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren
do3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht

vré Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht

za5 Mattels 14:1-12 Johannes onthoofd

706 Mattels 14:13-21 Eten in overvloed

ma 7 Mattels 14:22-36 Wees niet bang

di8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1)

wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2)

do 10 Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet
vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achazin het nauw

za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar

2013 Romeinen 9:1-5 De Israélieten, Gods kinderen
ma 14  |Romeinen 9:6-18 Gods belofte

di15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid
wo 16 Romeinen 9:30-10:4 Gods gerechtigheid

do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart

vr18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof
za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen
2020 Romeinen 11:13-24 Goed én streng

ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim
di22 Mattéus 15:1-20 Het is het hart dat telt
wo 23 Mattels 15:21-28 Een groot geloof

do 24 Mattels 15:29-39 Brood en vis

vr 25 Mattels 16:1-12 Een ander zuurdesem

za 26 Mattels 16:13-20 Wie ben ik?

2027 Mattels 16:21-28 Wat God wil

ma28 |2Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in

di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten
wo30 |2Koningen 17:24-33 God én andere goden

do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld

vr 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij
za2 Mattels 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia

z03 Mattels 17:14-23 Niets is onmogelijk

ma 4 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd

di5 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd

wo 6 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen
do7 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je

vr8 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt
za9 Mattels 17:24-18:9 Valstrikken

z0 10 Matteds 18:10-20 De Vader zorgt voor je

ma 11 Matteus 18:21-35 Van harte vergeven

di12 Psalm 6 Twee keer doodsbang

wo 13 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel

do 14 2 Koningen 20:12-21 Hizkia's schatkamers

vr15 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige praktijken
za 16 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader

z017 Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht
ma18 |Jona2:1-11 Jona's gebed

di 19 Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich

wo 20 Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid

do 21 Psalm7 Een rechtvaardige rechter
vr22 Matteus 19:1-15 Wie het gegeven is, begrijpt
za23 Mattels 19:16-30 Wie kan er gered worden?
2024 Mattels 20:1-16 De laatsten zullen de eersten zijn
ma25 |Mattels 20:17-28 Dien de ander

di26 Mattels 20:29-34 Open onze ogen

wo 27 |2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet

do 28 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem

vr 29 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1)
za 30 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2)




Zending, Werelddiakonaat
Ontwikkelingssamenwerking

Wat doet de kerk in Markelo?

Geloven in delen. Dat is wat de kerk wil doen: aandacht
en zorg, geloof en inspiratie, talent, geld en goed delen.
Om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten
komen. Want een kerk is pas echt kerk als ze in actie is.

Als kerk van Markelo willen we ons inzetten voor mensen
die het moeilijk hebben. Zoals onlangs voor mensen
bijvoorbeeld heel dichtbij, in de oude school De Welp,

Ook is de Martinushof een inleverpunt voor de
voedselbank en daarmee laten we zien dat we opstaan
tegen armoede in ons mooie land. Verder sparen we
postzegels, die weer verhandeld worden, lege cartridges

Inname goederen op afspraak
Bel 06 - 11951 057

*

ELKE DONDERDAG-
EN ZATERDAGMORGEN

www.fotostudiomarkelo.nl

9.30 tot 12.30 uur

en mobiele telefoons. De PKN in Utrecht codrdineert
dit alles en heeft in 2022 ruim € 30.000 extra kunnen
uitgeven voor mensen die het hard nodig hebben. Ook
de Kringloopwinkel en de boekenverkoop zijn acties van
onze kerk.

KINDERNEVENDIENST

De zomervakantie is al begonnen als dit kerkblad bij
jullie in de bus valt. Jullie hebben vast allemaal leuke
plannen gemaakt. We wensen jullie in ieder geval hele
een mooie zomervakantie!

Dinsdag 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. De
ZWO van onze kerk had voor deze dag een mooie actie
geregeld. Een aantal mensen en kinderen zijn druk
geweest met het bakken van cakes en cup cakes. Met
een groepje van ca. 12 mensen en een aantal kinderen,
hebben we de cakes aangeboden aan de bewoners van
de vluchtelingenlocatie “De oude Welp” in Markelo. Het
was een interessante middag, we hebben gesprekken
gehad met een aantal bewoners, we kregen een
rondleiding en ook een duidelijk uitleg van een van
de medewerkers. Al met al een mooie middag en een
warm welkom voor alle bewoners.

Deafgelopenwekenwasergeenwekelijksekinderneven-
dienst meer. Zondag 25 juni tijdens de belijdenisdienst
gelukkig wel. Samen met Anneta hebben de kinderen
prachtige zonnebloemen gemaakt voor Ellen, Martine
en Arjen. Voorop de bloem stond een mooie tekst:
“Neem licht van het licht, Licht dat geen avond kent".
Deze tekst was ook te horen in de eredienst tijdens het
aansteken van de belijdeniskaarsen.

Studiofotografie
Pasfoto's
Familieportret
Kaarten/kalenders
Fotobewerking

: fotostudiomarkel@

=



Voor na de zomervakantie zijn er alvast twee data om
te noteren. Zondag 3 september is er een doopdienst in
de Martinuskerk. Ook is er dan kindernevendienst. Leuk
als jullie komen en samen iets leuks maken voor in ieder
geval 1 doopkindje en misschien zijn er meer...

Zondag 17 september is de startzondag, gezamenlijk
beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. Het thema dit
jaar is “Ga mee”. Uiteraard gaan we weer iets leuks voor
jullie bedenken. ledereen is van harte welkom!

In het najaar gaan we ook een middag organiseren in
de vorm van een kinderkerk o.i.d. In 2018-2019 hebben
we ook een aantal van deze middagen georganiseerd.
Door corona is dit opgehouden, maar nu zijn er plannen
om dit weer op te pakken. Deze middag is bedoeld voor
kinderen van de basisschool samen met hun ouders,
opa's en oma's en wie het leuk vindt om te komen.
Hopelijk snel meer informatie hierover.

Het laatste nieuws over activiteiten en de kinderneven-
dienst kunnen jullie altijd lezen in de kerkmail!

Fijne vakantie en groetjes!
Marlies en Janneke

COLOFON

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890

Preses: Dhr. H.J. Bolink
Stationsweg 28, 7475 NN Markelo
Tel: 06-53852090

E-mail: h.bolink27@gmail.com

Scriba: Mw. G. Rabe
Lochemseweg 20, 7475 PB Markelo
Tel: 06-51424315

E-mail: scriba@pkn-markelo.nl

Ds. R. Nijhuis

Stokmansveldweg 14, 7461 BM Rijssen
Tel: 06-53757103

E-mail: -n@r-n.nl

Ds. D.van der Boon

De Zuylenkamp 34, 6999 CD Hummelo
Tel: 06-23962861

E-mail: jadvanderboon@gmail.com

Mw. Fien Venema

Boerhaavelaan 32, 7607 PW Almelo
Tel: 06-46402806

E-mail: rim.venema95@gmail.com

Janet Kurpershoek en Anita Meulman

Tel: 0547-363890

E-mail: martinushof@pkn-markelo.nl

Aanwezig: donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur

Ledenadministratie: Gerdien Rabe

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-361242

E-mail: kerkburo@pkn-markelo.nl

Aanwezig: dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur

Schrijf uw collectebijdrage over naar de bankrekening van de kerk of van de
diaconie zoals hieronder vermeld (zet u bij uw overschrijving waarvoor uw gift
bestemd is).

Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL73RAB0O0340701153

Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL65RABO034 0700327

Noabers:
Bankrekening: NLS9RAB0O0373724861

Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, 7475 GL Markelo
Tel: 0547-361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45b, 7475 BC Markelo
Tel: 06-11212909

Mevr. B. Dijkink, Stokkumerweg 37, 7475 MS Markelo
Tel. 06-43245113

Fotografie en vormgeving:
Fotostudio Markelo

Aanvragen bij het kerkelijk bureau in de Martinushof.

*In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping mogelijk.

Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken over het plaatsen van een foto of
het noemen van een naam zonder toestemming en dat u deze naam

of foto in de digitale versie kunt laten verwijderen.



De Domelaar

Tussen de ‘dijken’ bij Markelose Broek
ontstaat langzaam een binnenzee.
Rietpluimen sieren de waterkant,
wuiven met de wind mee.

Er zit goud in de bodem.

In de vorm van (zilver-) zand.
Zie de gretige zuigarmen

van dat binnenschip als eiland.

Men heeft nooit genoeg.

De aarde wordt leeggeroofd.
Grondstof, nodig voor onze
hebzucht, ongeoorloofd.

Olie-, gaswinning, mijn- en houtbouw
maken de wereld onleefbaar.

Fataal proces, niet te stoppen,

het aardse leven onbeheersbaar.

De aardbol dendert door het heelal.

Zie het van verre eens aan.

Het leven hier kan nergens heen.

Laat ons bezinnen op het voortbestaan.

Het fundament van onze welvaart
is gebaseerd op (drijf-)zand.

Alles moet groter, luxueuzer,
langzaam verdwijnt het ‘Groenland.’

De aarde bestaat deels uit zand.
Zelfs dit blijkt kostbare handelswaar.
Opgediept uit de diepste diepte van
die binnenzee, ‘De Domelaar.’

Harm Linde

Al




