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Wat kan het dan lucht geven, wanneer je jouw gedachten 
met iemand kunt delen. Iemand die je geen ongevraagd 
antwoord geeft en geen praatjes verkoopt, jouw gevoelens 
tegenspreekt of je allerlei vriendelijke adviezen geeft 
‘omdat hij het zelf ook heeft meegemaakt…’.  Ik bedoel, 
wat een zegen is het, wanneer er dan iemand is, die even 
een eindje met jouw angsten en gedachten wil oplopen 
en blijft luisteren. Het met jou en met je angst uithoudt, 
je ‘tot spreken hoort’ en wat je uitspreekt dan verstaat ‘op 
niveau van het hart’. 

Van Huub Oosterhuis, die eerste paasdag van dit jaar 
overleed, las ik eens een interview waarin hij vertelt hoe hij 
met Prins Claus kort voor zijn overlijden een eindje mocht 
oplopen. Prins Claus en Oosterhuis lazen een vertaling/
bewerking van psalm 23 die Oosterhuis had gemaakt: 
“Moet ik gaan door het dal van de dood”, las hij voor, “ik 
zal niet bang zijn, want Jij, Heer, bent bij mij…”

“Maar ik ben wél bang”, heeft prins Claus toen gezegd. 
“Ik ben wel bang”. “Natuurlijk”, zegt Oosterhuis in dat 
interview. “Wie is er niet bang in het dal van de dood?” 
Daarom zocht hij naar andere woorden, die én de tekst 
en de gevoelens van angst van prins Claus recht zouden 
doen: “Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, ik zal bang 
zijn … maar ben Jij, Heer, naast mij, ik zal niet doodgaan 
van angst…

”Ik zal bang zijn, maar ben Jij naast mij, Heer, dan zal ik niet 
doodgaan van angst…” 

Het komt mij voor, dat dit de kern kan zijn van geloofsver-
trouwen dat het in alle seizoenen van je leven houdt. God de 
Aanwezige, voor alle mensen. In je leven zul je momenten 
meemaken van angst, van intense eenzaamheid, van 
kwetsbaarheid en uitzichtloosheid. Momenten waarop 
de afgrond een eenzame realiteit is. Bang zijn, ja zeker. 
Maar doodgaan van angst zul je niet, fluistert Psalm 23 
ons in. Hoe, op welke manier? Dat zal ieder voor zich en 
op zijn eigen wijze beleven en ervaren. Dat is het geheim 
van het heilig en hardnekkig vermoeden en vertrouwen 
dat er Iets of Iemand is dat/die ons dragen zal.  
(Hummelo, September 2023, DvdB)

MEDITATIE

Er kan een moment in je leven komen, waarop de dingen die je altijd helder voor je zag, ineens zijn vervaagd of 
compleet weg. Verloren.  Je bent iemand kwijtgeraakt – aan de dood of midden in het leven omdat je wegen zich 
van elkaar moesten scheiden. Wat vast en zeker leek, is op losse schroeven komen te staan. De baan die je had, 
het bedrijf waar je je leven lang mee ver-bonden was, het gezonde lijf waarop je dacht te kunnen vertrouwen, de 
omgeving waar je zo vertrouwd mee was, het optimisme waarmee je gezegend leek – het is er niet meer. Je zegt 
tegen de mensen ‘ik ben mezelf niet meer’. En hoe nu verder? Want je bent bang. Wat geeft je nog vastigheid? 
De dingen waar je je nog niet zo lang geleden aan leek te kunnen vasthouden, blijken ook te wankelen. Je kon zo 
genieten van de natuur. Je fleurde op van de aanwezigheid van een vriend of vriendin. Je had ook het idee dat als 
het puntje bij het paaltje zou komen, je vertrouwen in God voor jou een steun zou zijn. Jij kon sterk zijn, zéker voor 
het oog van de buitenwereld. Maar nu, ineens … ineens is er dan die angst voor wat komen gaat. Of je het wel zult 
houden in de storm die in je leven woedt.



3

KERKDIENSTEN/ACTIVITEITEN

Vrijdag 29 september Anholtskamp - PVD Zangavond
18.45 uur ds. Dini Beuving

Zondag 1 oktober Martinuskerk
10.00 uur mw. Fien Venema

Woensdag 4 oktober - Open repetie Enjoy
20.00 uur Martinushof

Zondag 8 oktober Martinuskerk
10.00 uur mw. Dinie Beuving-Dannenberg

Zondag 15 oktober Martinuskerk
10.00 uur ds. Deodaat van der Boon

Zondag 22 oktober Martinuskerk - Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. Simon Bijl

Zondag 22 oktober Gebouwtje Stokkum - Buurtdienst
10.00 uur dhr. Jan Leijenhorst, Ruurlo 

Vrijdag 27 oktober Anholtskamp - PVD Zangavond
18.45 uur ds. Rob Nijhuis 

Zondag 29 oktober Martinuskerk
10.00 uur ds. Joost Eijkelenboom, Urk

Woensdag 1 november Brookschole - Dankdag voor het 
gewas
15.00 uur ds. Deodaat van der Boon

Zondag 5 november Martinuskerk -  Oogst/gezinsdienst
10.00 uur ds. Deodaat van der Boon  

Zondag 12 november Martinuskerk
10.00 uur mw. Dinie Beuving-Dannenberg

Zondag 19 november Martinuskerk
10.00 uur mw. Swenne Bijzet, Laren

Zondag 19 november Elsen - Buurtdienst Elsen
10.00 uur ds. Rob Nijhuis  

Donderdag 23 november Anholtskamp - HVV Gezellige 
middag
14.00 uur

Vrijdag 24 november Anholtskamp - PVD zangavond
18.45 uur mw. Dinie Beuving-Dannenberg

Zondag 26 november Martinuskerk - Gedachtenisdienst
10.00 uur ds. Deodaat van der Boon en ds. Rob Nijhuis  

BIJ DE DIENSTEN

Dankdag voor het gewas
Op woensdag 1 november 2023 is het Dankdag voor 
Gewas en Arbeid. Die middag wordt om 15.00 uur zoals 
gewoonlijk een dienst gehouden in de Brookschole.
Deze dienst wordt voorbereid door een aantal leden van 
pastoraal team zuid samen met de predikant die dan zal 
voorgaan, ds. Deodaat van der Boon. Franske Veltkamp 
en Bep van der Zwan zullen voor de muzikale begeleiding 
zorgen op orgel en dwarsfluit. We hopen op veel belang-
stelling voor deze bijzondere dienst!

Oogstdienst
Ieder jaar in november staat de oogstdienst op het rooster. 
Tijdens deze viering willen wij als gemeente dankbaar 
zijn voor hetgeen wij mogen ontvangen. Dit jaar is de 
oogstdienst op zondag 5 november, en de voorganger is 
ds. Deodaat van der Boon.
Door een groep vrijwilligers worden er fruitbakjes 
samengesteld op zaterdag 4 november. Deze fruitbakjes 
gaan naar gemeenteleden vanaf tachtig jaar en ouder. 
Dit alles is alleen mogelijk door de inzet van behulpzame 
gemeenteleden die ervoor zorgen dat de fruitbakjes bij 
de mensen terechtkomen. De diaconie hoopt ook dit jaar 
weer op uw hulp!
Mocht u willen helpen bij het samenstellen en/ of het 
bezorgen van de fruitbakjes dan kunt u zich melden 
bij de scriba, Gerdien Rabe (06-51424315 of scriba@
pkn-markelo.nl) of diaken Maaike Bomans (06-53973696 
of maaike.bomans@gmail.com). Binnenkort zullen er ook 
inschrijflijsten in de kerk en de Martinushof komen te 
liggen.

Gedachtenisdienst
In de eredienst van zondag 26 november, om 10.00 uur 
zullen we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar 
gedenken, voor zover daartoe een verzoek is gedaan.
Alle families waarvan een dierbare is herdacht op de 
zondag volgend op de desbetreffende uitvaart zullen eind 
oktober of begin november een persoonlijke uitnodiging 
voor deze dienst ontvangen. 
Wie zou willen dat zijn of haar dierbare, van wie in 
eerste instantie geen gedachtenis heeft plaatsgevonden, 
wordt herdacht kan dat aangeven bij ouderling Bep 
van der Zwan (06-28884982) of scriba Gerdien Rabe 
(06-51424315). Als dat uiterlijk voor 18 november gebeurt, 
kan deze naam worden toegevoegd aan de voor te lezen 
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schoonmoeder. ‘Waar u gaat, ga ik’ zegt ze. Is dat niet het 
verhaal van de Eeuwige die zich, zonder voorwaarden te 
stellen, verbindt aan ons mensen, ‘Waar u gaat, ga ik’? 
Een mooie tekst voor onze jonge dopeling maar ook een 
tekst voor ons allemaal. Want er zijn veel mensen in onze 
gemeente met verdriet en zorgen. De Eeuwige neemt die 
vaak niet weg maar er is wel een belofte: ‘Waar u gaat, ga 
ik...’

Adreswijziging familie van der Boon
Adres van Deodaat en Nank van der Boon-Schornagel per 
1 oktober 2023:
Molenaarserf 13, 6999 AV Hummelo
Email: jadvanderboon@gmail.com
telefoon Deodaat: 	 06 2396 2861
telefoon Nank:		  06 3001 5549

GEBOREN/IN HERINNERING

Henk Gersen
8 juli 2023
Op de leeftijd van 90 jaar is Henk Gersen op 8 juli 2023 
overleden. Henk wordt geboren op 22 april 1933 te 
Stokkum, huize Addink. Hij is nog jong als het gezin Gersen 
verhuist naar ‘de Kooi’, de boerderij aan de Kooidijk. 
Na de landbouwschool begint Henk met het boerenwerk. 
Op 23 april 1958 trouwt hij met zijn geliefde Gerritje 
Greven en ze komen te wonen op hun zelf verbouwde 
boerderij ‘Kwarta’, aan de Stationsweg, waar ze de ouders 
van Hendrik, Gerhard, Ina, Dianne en Henkjan worden. 
Samen met Gerritje werkt hij op de boerderij, is actief als 
loonwerker en rijdt met de melkwagen. Als ontspanning 
koestert hij de vaste kaartclubavond.  Na de ruilverkaveling 
verhuist het gezin naar ‘Kippensligman’ aan de Veldweg. 
Henk is een pionier, heeft als eerste een tractor en doet 
mee aan ‘computergestuurd voeden’ voor de koeien. Na 
het overlijden van Gerritje in 1996 leert hij Ali kennen en 
verhuist naar Eibergen. De laatste jaren verbleef hij in de 
Stoevelaar, waar hij het goed had. Zijn familie is dankbaar 
voor de vele goede herinneringen aan hun vader en opa. 
Henk, iemand van weinig woorden, maar herkenbaar 
voor hen die echt bij hem hoorden.  Marja Zandjans

Dieka Wissink - Scholte in ’t Hoff
12 juli 2023
Op 12 juli overleed op 89-jarige leeftijd in de Stoevelaar 
Dieka Wissink -Scholte in ’t Hoff. Dieka trouwde op 10 

lijst van overledenen en een gedachtenisblad worden 
gemaakt met de naam van de overledene erop, een 
dergelijk verzoek is niet opnieuw nodig voor hen van wie 
er al een gedachtenis heeft plaatsgevonden. Er blijft ook 
altijd de mogelijkheid bestaan om in de dienst zelf een 
naam te noemen op het moment van een persoonlijke 
gedachtenis, waarbij een kaars wordt aangestoken. 
Wie op 1 november van dit jaar overlijdt of erna, kan ook 
het volgende jaar worden herdacht, deze keuze is aan de 
betreffende familie. Dan blijft het gedachtenisblad nog 
een jaar langer in de kerk hangen.

ACTIVITEITEN

Zangavond november
Eind juli hebben we gevraagd welk lied er volgens u 
niet mag ontbreken bij een eventueel te organiseren 
zangavond in de Martinuskerk. Hierop zijn een 20-tal 
liedverzoeken bij ons binnengekomen, genoeg dus om 
twee avonden te vullen. De eerste zangavond is inmiddels 
geweest op dinsdag 29 augustus, een tweede avond zal 
worden georganiseerd begin november, de exacte datum 
is nog niet bekend. Mocht u uw liedkeuze nog niet hebben 
doorgegeven dan is dit alsnog mogelijk, misschien dat 
we aan de hand daarvan ook nog een derde zangavond 
kunnen organiseren. U mag uw keuze doorgeven aan 
de scriba. Gerrolt Droogsma zal ons net als bij de eerste 
zangavond op het orgel begeleiden.

MEDEDELINGEN

Gedoopt
Op zondag 3 september is Marlotte Jasmijn Jori, dochter 
van Ben en Jorien Van Os-Meutstege en zusje van Elias 
en Valentijn, gedoopt. Centraal in deze dienst stond 
het verhaal van Ruth. Het blijft een bijzonder verhaal 
hoe deze Ruth zich onvoorwaardelijk verbindt aan haar 



Gerrit Muilerman
16 juli 2023
Zondag 16 juli overleed Gerrit Muilerman op 89-jarige 
leeftijd. Geboren en getogen in Bathmen, kwamen Mini 
en Gerrit, na hun huwelijk in 1960, te wonen aan de 
Bergweg. Daar werden ook hun kinderen, Bea, Gerda, 
Herma, en de tweeling, Jan-Willem en Gert-Jan geboren. 
Veel verdriet was, en is er, toen dochter Herma in 2003 
overleed. Steun en troost vond Gerrit in het geloof. Na zijn 
pensionering (vut) als vrachtwagenchauffeur in 1994, was 
Gerrit 15 jaar vrijwilliger op de bus van het Rode Kruis. 
Door een zware hersenbloeding in 2014 veranderde het 
leven totaal. Gelukkig kon Gerrit thuis blijven wonen, tot 
bijna het eind van zijn leven. De laatste vier weken nam 
de Stoevelaar de zorg over. Hier overleed Gerrit in alle 
rust. In de Martinuskerk, 75 meter van zijn huis, namen 
we afscheid van deze lieve zorgzame man en opa. Uit de 
Bijbel lazen we uit Prediker 3: er is een tijd om geboren te 
worden en een tijd om te sterven, een tijd om te huilen en 
een tijd om te lachen, een tijd om te dansen en een tijd 
om te rouwen. Gerrit en Mini maakten al deze tijden mee. 
Wij legden zijn lichaam in de aarde van de graftuin, naast 
dat van zijn dochter Herma.  Dini Beuving-Dannenberg

oktober 1951 met Gerrit Wissink. Ze trok bij hem in aan de 
Enkelaarsweg 1 (Huize Platerink). Samen met hem, Tante 
en Getjan Oom zetten ze het gemengde boerenbedrijf 
voort. Het huwelijk werd bekroond met de 2 kinderen Dini 
en Jan, 5 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Familie 
en buren waren belangrijk in het leven van Dieka. Lief en 
leed werden samen gedeeld. Dieka was een liefdevolle, 
warme en zorgzame (schoon)moeder, oma en oma 
Markelo.  Ze beschikte over veel humor. Daardoor was er 
altijd een gezellige sfeer in huis.  Ze lag niet wakker van 
problemen. Haar motto was: het löp wa lus, oaweral is ne 
oplössing veur. Toen de zorg voor haar man Gerrit thuis 
niet meer toereikend was, zijn ze samen verhuisd naar 
de Stoevelaar waar Gerrit in 2020 is overleden. Ze pakte 
de draad weer op en vulde haar tijd met haar hobby’s 
puzzelen en breien en ze genoot van het prachtige 
uitzicht over de Meene. Grote dankbaarheid voor haar 
leven stond centraal tijdens haar afscheidsdienst in de 
Martinushof, waarna we haar ter ruste hebben gelegd bij 
haar man Gerrit. Gerda Vedders-Vasters  
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Wim Borghuis
22 juli 2023
Op 22 juli overleed de heer Wim Borghuis van de Tolweg 
25. Hij was bijna 83 jaar. Gedurende meer dan 58 jaar was 
hij getrouwd met Gerda Wolthuis. Samen kregen ze twee 
zonen en zes kleinkinderen. Wim was, samen met Gerda, 
een hele trouwe kerkbezoeker. Altijd op de vaste plek. 
Wim was een eenvoudige man met het hart op de juiste 
plek. Betrouwbaar in eigenlijk alles. Trouw aan z’n gezin, 
aan het bedrijf waar hij 47 jaar werkte, trouw aan de kerk, 
trouw aan zichzelf en trouw aan God. In de dienst van 
afscheid en herinnering, die gehouden werd op 29 juli in 
de Martinuskerk, stonden we stil bij Wims leven en sterven. 
En we deden dat voor Gods aangezicht; zo zou Wim dat 
gewild hebben en we zochten troost bij de betekenis van 
de Naam van God die betekent: ‘Ik zal er zijn’. In dat geloof 
heeft Wim geleefd en is hij gestorven. In dat vertrouwen 
kunnen Gerda, Gert en Heidi, Han en Erna, samen met de 
kleinkinderen verder. We spraken in de dienst over een 
Stem, die riep uit de braamstruik. Zou ook die Stem Wim 
geroepen kunnen hebben? ‘Wim, Ik ben jouw borg kom in 
mijn huis… Wim…. Mijn Borg-Huis…..Voor altijd.’!
ds. Rob Nijhuis                                  

Aaltje Jansen - Van Til
29 juli 2023
Alie Jansen-van Til overleed op zaterdag 29 juli op 83-jarige 
leeftijd in De Anholtskamp. Zij werd geboren in Elst (Gld.) 
en is daar in 1960 getrouwd met Wouter Jan Jansen.  In 
Lage Vuursche werd haar man jachtopziener/boswachter 
op een landgoed. Later kreeg hij dezelfde functie in 
Holten. Zij kregen 3 zonen en een dochter. Vroeg in haar 
leven kreeg Alie de ziekte MS en het was een groot verdriet 
dat haar dochter Jacqueline later dezelfde ziekte bleek te 
hebben. Maar Alie was een sterke vrouw, een doorzetter, 

integer. Als moeder de stabiele factor in het gezin en 
later de trotse oma van klein- en achterkleinkinderen. Ze 
genoot van de zangavonden in De Anholtskamp en was 
dankbaar voor de zorg die ze daar kreeg. Handwerken 
en woordpuzzels maken deed ze graag, tot dat niet meer 
lukte. De laatste tijd ging ze steeds verder achteruit en 
werd haar wereld steeds kleiner. Tot het einde bleef 
ze echter nuchter en positief. Een dappere vrouw, die 
gemist zal worden in de kring van familie en vrienden. De 
dankdienst voor haar leven vond plaats in het Huis van 
Herinnering in Holten, waarna zij te rusten gelegd is bij 
haar man op de algemene begraafplaats aldaar.
Fien Venema

Marie Stegeman - Vosman
8-8-2023
Op zaterdag 12 augustus hebben we in de Martinushof 
afscheid genomen van Marie Stegeman. We hebben haar 
lange leven herdacht door haar levensverhaal te vertellen, 
foto’s te kijken en haar favoriete muziek te luisteren. 
Op 8 augustus overleed Marie in het Deventer Ziekenhuis 
nadat ze op 1 augustus getroffen werd door een ernstige 
hersenbloeding. Tot op het laatst was Marie altijd druk 
in de weer rondom huis. Ze was druk met de honden en 
voerde de kippen en was graag in de tuin bezig. Het was 
fijn dat ze zo lang zo zelfstandig kon zijn. Nadat Hendrik 
was overleden brak er een moeilijke periode voor Marie 
aan. Op aandringen van de dochters ging Marie meedoen 
met de dansavonden in de Anholtskamp en dat zorgde 
voor contacten en gezelligheid. We hebben het leven 
van deze sterke vrouw herdacht met daarbij de tekst van 
psalm 23, ‘de Heer is mijn Herder’. Dineke, Dika, Gerda 
en Rita schreven haar naam en dat van hun vader in het 
gedenkboek, zodat we hen niet vergeten. Marie leeft 
door in de harten en herinneringen van haar dochters en 

                                                                     
                                                                         
                                                                                         

       Sterk in de regio! 
 
          

● Aan- en verkoop: Woningen, Woonboerderijen en Landhuizen  
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● Adviseur bij Onteigeningen 
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partners, haar 9 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen, 
haar zus en haar buren en bekenden. Ans Steunenberg

Dinie ten Tije - Mengerink
12 augustus 2023
“Ik wil neet meer, ’t is kloar”. Dinie uitte deze woorden 
om duidelijk te maken dat het voor haar zover was. De 
middelen die nodig waren werden ingezet en rustig en 
vredig heeft Dinie ten Tije 12 augustus jl. het aardse leven 
losgelaten. Ze werd geboren in Goor en groeide op in het 
gezin Mengerink, een gezin met elf kinderen. 
Al op jonge leeftijd leerde ze Henk ten Tije kennen en na 
verloop van tijd trouwden ze. Na een aantal verhuizingen 
vonden ze hun plek uiteindelijk in Stokkum waar zich 
het gezinsleven van het gezin ten Tije, met de kinderen 
Wilma, Hendri en Arjan, afspeelde. Toen Henk ziek werd 
keerden Henk en Dinie terug naar Markelo en later 
verhuisde ze naar een appartement in “de Esch”, waar 
ze het enorm naar haar zin had. Want Dinie was een 
vrouw die van gezelligheid hield en aan alle activiteiten 
die her en der georganiseerd werden meedeed. Alleen 
de zondagmiddagen, dan was er weinig te beleven, die 
vielen haar zwaar. Tot ze het diamond painting ontdekte 
en zich hierin bekwaamde. Eenendertig jaar heeft Dinie 
haar Henk moeten missen. Echter op vrijdag 18 augustus 
hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats en 
is ze herenigd met Henk.  Anja Assink – Klein Nagelvoort

Hanna Elkink - Kloots
17 augustus 2023
De zondag voorafgaande aan het overlijden van Hanna 
was een cadeautje. Jongste dochter Jeannette haalde 
moeder op van de Anholtskamp, waar ze sinds een 
aantal jaren zo fijn woonde. Met de auto werd een rondje 
gereden rijdend op de Leusmanweg, waar haar gewezen 
werd op “oonze volk”, begonnen haar ogen te glinsteren. 
Toen kwam ze ten val en ten gevolge daarvan is ze op 17 
augustus kalm van ons heengegaan. Hanna kreeg het 
leven niet cadeau. 
Op de boerderij aan de Leusmanweg stichtte ze samen 
met haar Jan Willem hun gezin. Teunis, Anjo en Jeannette 
zagen hier het levenslicht. Hanna schuwde het harde 
werken niet en zo bouwden ze samen aan een mooi 
bedrijf. Tot twee keer toe kreeg ze te maken met groot 
verdriet: het overlijden van Jan Willem en later van Teunis. 
Hanna liet haar verdriet niet zien. Ze vond afleiding in 
veel hobby’s en bezigheden. Ze was creatief en maakte 
plakboeken van vele gebeurtenissen in het leven en hield 

zelfs later een dagboek bij. Woensdag 23 augustus, de 
dag van afscheid nemen, namen we het plakboek met 
de mooie titel “Hanna” ter hand. Haar naasten zullen het 
boek nog vaak openslaan om troost te vinden bij vele 
dierbare herinneringen. Anja Assink - Klein Nagelvoort

Heidy Nieman
19 augustus 2023
‘t Is Mooi ewes
De kooke was op
Ik goa d’r van tusn
Good gaon
Dit waren de eigen woorden van Heidy, die boven de 
advertentie en op de kaart stonden. Heidy is geboren en 
getogen in Markelo en genoot altijd van het buitenleven 
aan de Luttekeveldweg. Dit plezier heeft ze later weer 
gevonden aan de Beemdweg en Hessenheem. Met haar 
grote trots, de lelijke eend, trok ze erop uit om mensen en 
dieren in moeilijke situaties bij te staan. Als maatschap-
pelijk werker vond ze haar passie in het sociale domein. 
Mede door haar vermogen om met humor bruggen 
te slaan, haar gedrevenheid om mensen te helpen en 
natuurlijk haar herkenbare auto zal ze bij veel mensen 
in het geheugen gegrift staan. Als Heidy kon staan in de 
lelijke eend en de wind door haar haren en de zon op 
haar gezicht voelde, was ze vrij! Dan vielen de zorgen van 
haar af.  Heidy genoot van het Oma en Moma zijn. Ze 
stond altijd klaar voor al haar kinderen en kleinkinderen.                                                                                                               
Wij herdenken haar zoals ze was. Ine Veltkamp

Jan Goorhuis
20 augustus 2023
Zondag 20 augustus overleed Jan Goorhuis op 86-jarige 
leeftijd in het hospice te Colmschate. Jan werd geboren 
op 27 maart 1937 aan de Roosdomsweg 34. Jan was 
3 jaar toen de oorlog uitbrak. Dat was een ingrijpende 
gebeurtenis voor hem. Ongeveer 20 jaar geleden heeft hij 
zijn oorlogsherinneringen aan het papier toevertrouwd. 
Op zijn eigen verzoek hebben we daar tijdens de dienst 
citaten uit voorgelezen. Jan trouwde op 10 december 1976 
met Tini Nijenbanning uit Drenthe. Ze namen samen de 
boerderij “Meengs ”van de ouders van Jan over. Jan was 
een man van weinig woorden, tolerant en bescheiden. 
Hij was actief in het vrijwilligerswerk, in zijn jeugd bij de 
CJV en de PJGO en later bij Stichting Heemkunde, Eungs 
Schöppe en de Ouderen Vereniging Markelo. Familie, 
vrienden, buren en bekenden oftewel “kunnig volk”, waren 
belangrijk in zijn leven. Fijne vakanties, de uitjes naar het 
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chalet in Drenthe en later de gezamenlijke tochten met 
Tini met de scootmobiel door de Markelose dreven blijven 
mooie herinneringen. Tijdens de afscheidsdienst droeg 
Erna een passend gedicht voor en Gertjan las de verzen 
4 t/m 7 uit 1 Korintiërs 13. Aansluitend hebben we Jan op 
de begraafplaats te ruste gelegd. Gerda Vedders- Vasters

Wim Berendsen
21 augustus 2023
‘Dag mien schatjes, doe voorzichtig’, zijn de laatste 
woorden van Wim Berendsen vlak voor zijn overlijden op 
21 augustus. Wim is 66 jaar als hij die dag na een paar jaar 
ziek te zijn geweest afscheid neemt van zijn dierbaren. 
Wim wordt geboren op 17 april 1957 te Markelo en 
groeit samen met zijn jongere broer Henk op aan de 
Wehmekamp. Hij heeft een fijne jeugd. Hij is actief bij de 
scouting en wordt lid van de zwem- en poloclub. Na de 
middelbare school wordt hij zwemonderwijzer. Twee jaar 
werkt hij in Holten op het zwembad, maar daarna, tot 
oktober 2022, is hij het vaste gezicht van ‘De Vijf Heuvels’. 
Wim en Joke trouwen op 21 december 1979 en krijgen 
twee dochters. Het gezin gaat jaarlijks op vakantie naar 
Kroatië, soms samen met vrienden. Naast zijn werk als 
zwemonderwijzer is Wim jarenlang keeper van het eerst 
team van Z&PC Maarkel. Behalve zijn sportieve kwaliteiten, 
werden ook zijn persoonlijkheid en humor gewaardeerd.
Met zijn Joke deelde Wim ruim 50 jaar lief en leed. Als 
Karlijn en Sanne het huis uitgaan, helpt hij hen met klussen 
en belt ze geregeld. Wim was een fijne en zorgzame man 
en zal door zijn familie en vrienden gemist worden.
Marja Zandjans

Gerrit Eelderink
28 augustus 2023
Terwijl de klanken van het Maarkels volksleed klonken ter 
afsluiting van het Maarkels feest, sloot Gerrit Eelderink 
net na middernacht op 28 augustus jl. voorgoed zijn 
ogen. Gerrit groeide op op het boerderijtje aan de 
Klemmerweg, een plek die hij koesterde, de oale groond. 
Hij leerde Dinie kennen, ze trouwden en gingen wonen in 
Goor. Daar zagen René en Miranda het levenslicht. Maar 
buitenaf wonen bleef een wens en toen de mogelijkheid 
kwam een huis aan de Kemperweg te kopen werd er niet 
lang geaarzeld. Zo kwam de koopman toch weer boet’nof. 
Gerrit genoot van de vrijheid die het werk hem gaf: de boer 
op, handelen, naar de veemarkten. Hij genoot ook van 
de wedstrijden van FC Twente en later de motorcrosses 
zoals de TT in Assen. Tussen ’t volk, dat was wat Gerrit het 
liefste deed. Efkes hier en doar ’n proatje maken, efkes 
ansprekk’n en dan deur noar ’t volgende adres. Vrijheid in 
doen en laten was voor Gerrit een groot goed. En dat die 
vrijheid dan door de ziekte van Alzheimer beperkt wordt 
is pijnlijk en verdrietig. Een troost voor zijn naasten is de 
opluchting dat er aan deze manier van leven voor Gerrit 
een einde is gekomen.
Anja Assink – Klein Nagelvoort.

PVD

Verslag zangavond Anholtskamp 
25 augustus 2023 met thema feest
Na een lekker kopje koffie/thee werden er weer mooie 
liederen gezongen. Hannie Poelert uit Laren, al jaren 
godsdienstonderwijzeres op de Markelose basisscholen, 
las uit de bijbel het verhaal van de bruiloft te Kana. 



Tijdens de overdenking werd dit verhaal deels door haar 
uitgebeeld met water, “wijn” en een hart. De liefde van 
God en dankbaarheid werden door haar mooi verwoord.
In de pauze kwam het bestuur van het Dorpsfeest ons 
trakteren op een lekkere oliebol nadat we het Maarkels 
Volkslied hadden gezongen. Ook de bewoners van 
Anholtskamp die niet aanwezig waren werden niet 
vergeten. Hartelijk dank bestuur van het Dorpsfeest voor 
dit mooie gebaar! Samen met een glaasje “wijn” was er 
ook in Anholtskamp sprake van een kleintje Dorpsfeest.
Na de pauze vertelde Herma Bonenkamp met behulp 
van diverse voorwerpen over de tradities van vroeger in 
Maarkel, met betrekking tot het vieren van een bruiloft. 
We kijken terug op een feestelijke zangavond!
De volgende zangavond met Dini Beuving is op vrijdag 29 
september 2023 om 18.45 uur. Ook niet-bewoners van 
Anholtskamp zijn van harte welkom. Vervoer nodig, neem 
dan contact op met Sjoke van Zwol 0547-362652.

HVV

Neighboursisters
Op donderdag 26 oktober aanvang 19.30 uur hebben 
wij de Neighboursisters uit Gorssel uitgenodigd. Het duo, 
bestaande uit Gerda en Pauline, treedt al jaren achtereen 
met veel succes op. Waar zij worden uitgenodigd, 
brengen zij warmte en gezelligheid en zij zorgen ervoor 
dat iedereen zingend, swingend en ook nog een paar jaar 
jonger weer naar huis gaat. Het duo houdt van interactie 
met het publiek! Zij beleven zelf enorm veel plezier aan 
hun optredens en dat stralen zij ook uit. Het belooft een 
feest van herkenning te worden. Wij hopen weer veel 
dames die avond te mogen ontmoeten.

Michiel Schaap, natuurfotograaf
Op donderdag 30 november aanvang 19.30 uur is onze 
gast Michiel Schaap, natuurfotograaf uit Lochem. Hij 
fotografeert al sinds zijn 15e jaar. Natuurfotografie is voor 
hem meer dan alleen maar een mooi plaatje schieten. Je 
verdiepen in het onderwerp en een goede voorbereiding 
zijn een eerste vereiste. Maar het allerbelangrijkste blijft 
toch het genieten van het moment. Wanneer na uren- en 
soms wel dagenlang wachten een dier tevoorschijn komt 
en je de kans krijgt hem in zijn natuurlijke omgeving te 
kunnen observeren zonder dat deze zich bespied waant 
geeft echt een kick. Voor ons geeft hij de presentatie: 
“Natuur in Oost-Nederland”.

KRINGLOOPWINKEL

De kringloopwinkel aan het Kaasplein is elke donderda-
gochtend en elke zaterdagochtend geopend. Beide dagen 
is de kringloopwinkel vanaf 9.30 uur open, op donderdag 
sluit de deur om 12.30 uur en op zaterdag om 13.00 uur. 
Tijdens de openingstijden is het mogelijk om spullen te 
brengen. Ook klein meubilair is welkom. Voor grotere 
artikelen vraagt de kringloopwinkel om vooraf te bellen 
met 06-11 951 057.
Het inbrengen van diverse spullen en goederen kan 
enkel tijdens bovenstaande openingstijden. Wilt u dat 
we komen kijken of uw spullen geschikt zijn voor de 
verkoop in de kringloopwinkel, bel dan 06 11951057.

MARTINUSHOF

Boekenmarkt
Elke donderdagochtend bent u dus ook van harte 
welkom bij de wekelijkse tweedehands Boekenmarkt in 
de Martinushof. Wij zijn geopend van 09.30 tot 12.00 uur.
Als vrijwilligers kijken we terug op een gezellige en 
geslaagde zomer. Regelmatig ontvangen wij compli-
menten over onze locatie, ons assortiment, netheid en 
actualiteit van de boeken. We verwijzen onze bezoekers 
altijd naar de Kringloopwinkel en ook daar zijn de mensen 
enthousiast over. Een nette overzichtelijke winkel, veel 
aanbod van spullen en alles keurig schoon. 
Tijdens het Markelo’s feest had de kerk een gezellig 
samenzijn georganiseerd voor alle vrijwilligers van de 
Martinuskerk. Het was voor ons een mooie gelegenheid 
om zo de andere vrijwilligers te leren kennen. Fijn dat 
zoveel mensen zich inzetten en betrokken voelen bij de 
onze gemeenschap. 
De herfst komt eraan. Een tijd van kleurrijke boeken over 
o.a. de natuur, bloemschikken, kabouters en elfen maar 
ook een tijd van gezellig knutselen met je (klein)kind. Kom 
bij ons snuffelen voor een passend boek. 
Het duurt nog even tot 5 december maar voor leuke 
(schoen)kadootjes voor jong en oud hebben wij prenten-
boeken, kinderboeken, romans, thrillers, biografieën, 
streekromans en nog veel meer.
Door het grote aanbod staan niet alle boeken in de 
Martinushof maar staat een deel in de opslag waar u 
rustig op het gemak kunt rondsnuffelen. Ook hier staan 
de boeken zoveel mogelijk op genre of onderwerp. Bent 
u op zoek naar een specifiek boek? Wij helpen u graag 
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zoeken! Wij noteren uw gegevens en u ontvangt een mail 
of een belletje zodra het boek er is. 
Gunt u uw boeken een 2e leven? Uw inbreng, mits netjes 
en verkoopbaar, is van harte welkom tijdens opening-
stijden. Wegens ruimtegebrek ontvangen wij liever geen 
woordenboeken, encyclopedieën, studieboeken en oude 
kinderboeken. 
Let op: bij ons kunt u alleen contant betalen, pinauto-
maten zijn dichtbij. U kunt de Boekenmarkt volgen via 
Facebook Martinuskerk Markelo. 

Zaalverhuur Martinushof
Wilt u een zaal huren voor een bijeenkomst/vergadering/
repetitie/receptie? U kunt ons vrijblijvend bellen voor 
de mogelijkheden op 0547-363890 of mailen met 
martinushof@pkn-markelo.nl
In overleg kan er ook op een ander moment van de 
week gebruik gemaakt worden van een ruimte. Wel 
graag reserveren om teleurstellingen van beide kanten 
te voorkomen. Wij heten u hartelijk welkom in de 
Martinushof!

De deur van de Martinushof is open op:
Maandag:	 09.00 – 12.00
Woensdag:	 19.30 – 22.00
Donderdag:   	 09.00 – 13.00
Vrijdag:       	 09.00 – 12.00 

Het Kerkelijk bureau is open op:
Dinsdag:     	 09.30 – 12.00
Donderdag: 	 09.30 – 12.00

Koffietafel
Op donderdagochtend bent u van harte welkom bij de 
koffietafel in de knusse huiskamer van de Martinushof. 
Onder het genot van een bakje koffie en wat lekkers kunt 
u gezellig bijkletsen met de andere koffiedrinkers. Ook de 
bezoekers van de boekenmarkt maken graag gebruik van 
de koffietafel en schuiven aan voor het maken van een 
praatje.

Spreekuur wijkagent Jordy
Goedendag, mijn naam is Jordy Scheggetman en ik ben 
namens de politie Hof van Twente uw wijkagent. Sinds 
2018 ben ik het vaste gezicht in de buurt en zorg ervoor 
dat het veilig en leefbaar blijft. Ik ben veel op straat en 

kom dagelijks in contact met de mensen. Ook ben ik 
bereikbaar via Facebook, Wijkagent Jordy.
Om nog beter in contact te komen met de bewoners van 
de kernen Diepenheim en Markelo heb ik twee locaties 
gevonden waar ik de mensen kan ontvangen. Hebt u 
vragen over uw buurt of is u wat overkomen, kom dan 
gerust langs. Elke donderdagochtend staat de koffie voor 
u klaar en zal ik met u in gesprek gaan. Dit kan zonder 
afspraak. Mocht u toch wat meer tijd nodig hebben of een 
aangifte willen doen, dan kan dit gepland worden. Neem 
dan contact op met 0900-8844 voor het maken van een 
afspraak. 
Elke donderdag spreekuur van 10.00 tot 13.00 uur, even 
weken Diepenheim, locatie Herberg de Pol; oneven 
weken Markelo, locatie Martinushof. Tot snel! 

OVERIG

Enjoy open repetitie

Lijkt het je leuk om bij koor Enjoy te komen zingen, 
maar twijfel je nog?Dan bieden we je, zowel mannen als 
vrouwen, een mooie kans om kennis te komen maken.
Woensdag 4 oktober om 20.00 uur (in de Martinushof) 
kun je tijdens een open repetitie kennis maken met het 
enthousiaste koor en ervaren hoe leuk het is om te zingen.
Zet deze datum alvast in je agenda, hopelijk mogen we je 
dan ontmoeten! Voor verdere informatie verwijzen we je 
graag naar onze website: www.koor-enjoy-markelo.nl

Ouderenmiddag
Op donderdagmiddag 23 november organiseert de 
Hervormde Vrouwen Vereniging haar gezellige middag 
op de Anholtskamp. Als gast treedt dan op Wilma Klein 
Willink. Met als inspiratie: “je bent nooit te oud om je 
droom te verwezenlijken” is zij in 2007 gestart met zingen 
en heeft ze meegedaan met een zangwedstrijd, die ze 
zelfs won. Sindsdien heeft zij een repertoire van wel 150 
liedjes, voornamelijk countrymuziek maar ook Nederland-
stalige liedjes en gospels. Zij geniet van een optreden en 
ook haar bezoekers zijn erg enthousiast en er wordt zelfs 
meegezongen en soms gedanst.



Hierbij nodigen wij álle ouderen van Markelo uit om deze 
donderdagmiddag naar de Anholtskamp te komen. De 
aanvang is 14.00 uur. Graag tot dan!

Dansgroep Villena
Op zaterdag 5 augustus was er een dansgroep uit Villena, 
Spanje, te gast bij de Folkloristische Vereniging. Vanwege 
de regen werd hun wervelende optreden verplaatst van 
het Kaasplein naar de Martinuskerk. Hier een kleine 
impressie!

KERKRENTMEESTERS

Wie denkt er mee over de toekomst van 
onze gemeente?
Na het vertrek van ds. Dijkstra is er een predikantenva-
cature in onze gemeente. De vraag is hoe we dit gaan 
invullen en hoe we aankijken tegen de toekomst.
Hoe ziet de protestantse gemeente Markelo eruit, waar 
is behoefte aan, hoe kunnen we het beste dit personeel 
bezetten? Met een dominee, met een combinatie tussen 
een dominee en kerkelijk werker? In hoeverre is samenw-
erking wenselijk met omliggende gemeenten? We zijn op 
zoek naar mensen uit de gemeente die hierover, samen 
met enkele kerkenraadsleden, willen nadenken. Deze 
groep mensen zou, uiteindelijk, een beroepingscommissie 
kunnen vormen. De doelstelling is een zo breed mogelijke 
commissie samen te stellen die een afspiegeling is van 
onze gemeente.
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan bij onze scriba Gerdien 
Rabe (scriba@pkn-markelo.nl of 
06-51424315)
Namens de kerkenraad, ds Rob. Nijhuis.

DIACONIE

Voedselbank
Helaas is het in deze tijd van welvaart nog steeds nodig 
dat er voedselbanken zijn. Daarom staan er jaarrond bij 
de ingang van de Martinushof kratten van Voedselbank 
Midden Twente.
De voedselbank is erg blij met houdbare en non-alco-
holische producten, denk hierbij aan groenten in blik 
of pasta en rijst, maar ook verzorgingsproducten zoals 
tandpasta en doucheproducten zijn van harte welkom. 
Tijdens de openingstijden van de Martinushof kunt u uw 
spullen in de kratten leggen. 
Alle gevers alvast heel hartelijk bedankt. 

Bloemengroet/ pastoraal bezoeks
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten gaat elke 
zondag als blijk van medeleven naar mensen die voor een 
behandeling in het ziekenhuis hebben gelegen of ernstig 
ziek zijn. Regelmatig komt in geval van ziekte ook een 
pastoraal medewerker of predikant op bezoek, of belt 
even om te horen hoe het gaat.
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van 
onze gemeenteleden en ook een verhuizing (al dan niet 
tijdelijk) naar een verpleeg- of verzorgingshuis is niet altijd 
bij ons bekend, waardoor een bloemengroet of pastoraal 
bezoek helaas achterwege blijft. Mocht u iemand kennen 
waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven zou 
kunnen gebruiken, dan horen wij dat graag.
U mag uw suggesties doorgeven aan ouderling Bep van 
der Zwan (06- 28884982). 
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"Als ook de laatste zorg goed verzorgd moet
zijn! Niets is vanzelfsprekend, 

alles van a tot z geregeld"

Dini Vruwink

 
06-130 33 288  |  Markelo

Ongeacht uw uitvaartverzekering
www.vruwink.nl
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Collecten juli
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid

2-jul  € 137,15  € 68,57  € 68,58 

2-jul  € 122,10  € 122,10 Buurtdienst Stokkum

9-jul  € 139,25  € 69,62  € 69,63 

16-jul  € 133,20  € 66,60  € 66,60 

23-jul  € 274,27  € 137,14  € 137,13 

28-jul  € 50,00  € 50,00 Zangavond anholtskamp

29-jul  € 110,78  € 110,78 Huwelijksdienst

30-jul  € 153,55  € 76,77  € 76,78 

 € 27,00  € 13,50  € 13,50 Digitale collecte opbrengsten

Totaal  € 1.147,30  € 665,08  € 482,22 

COLLECTEN & GIFTEN

Collecten augustus
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid

6-aug  € 136,90  € 68,45  € 68,45 

13-aug  € 112,40  € 56,20  € 56,20 

20-aug  € 112,85  € 56,42  € 56,43 

25-aug  € 55,85  € 55,85 Zangavond anholtskamp

27-aug  € 58,00  € 13,50  € 13,50 

29-aug  € 78,10  € 78,10 Zomerzangavond Martinuskerk

 € 39,00  € 19,50  € 19,50 Digitale collecte opbrengsten

Totaal  € 593,10  € 292,17  € 269,93 

Giften ckv 
Bestemming juli augustus

Algemeen  € 50,00  € 50,00 

Totaal  € 50,00  € 50,00 

Giften diaconie 
Bestemming juli augustus

Algemeen

Verjaardagsfonds  € 105,00  € 55,00 

Bloemendienst  € 45,00  € 45,00 

Totaal  € 150,00  € 100,00 



In vertrouwde handen
Ine Veltkamp

Pauline Schreurs

   
www.delaatsteeermarkelo.nl

 

 (0547) 361305
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Oktober
zo 1 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim

ma 2 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap gevoerd

di 3 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld

wo 4 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest

do 5 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd

vr 6 Matteüs 21:18-22 Als je maar gelooft

za 7 Matteüs 21:23-32 Jezus’ gezag

zo 8 Matteüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam

ma 9 Psalm 21 Gods rijke zegen

di 10 Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij

wo 11 Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin

do 12 Psalm 16 Vreugde in uw nabijheid

vr 13 Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer

za 14 Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood

zo 15 Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam

ma 16 Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat je hebt

di 17 Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit

wo 18 Openbaring 3:7-13 Trouw met trouw beantwoord

do 19 Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm

vr 20 Psalm 73 U houdt mij aan de hand

za 21 Matteüs 22:1-14 Bruiloftsgasten

zo 22 Matteüs 22:15-22 Geef aan God wat van God is

ma 23 Matteüs 22:23-33 Een God van levenden

di 24 Matteüs 22:34-46 Het grootste gebod

wo 25 Psalm 109:1-20 Liefde met haat beantwoord

do 26 Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw

vr 27 Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke aanbidding

za 28 Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam

zo 29 Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken

ma 30 Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn

di 31 Psalm 10 De HEER is koning voor altijd

BIJBELLEESROOSTER

November
wo 1 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van het leven

do 2 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel

vr 3 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee

za 4 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden

zo 5 Matteüs 23:1-15 De toegang tot het konink-rijk

ma 6 Matteüs 23:16-28 Wee de schriftgeleerden

di 7 Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed

wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God zien

do 9 Openbaring 10:1-11 De hoogste tijd

vr 10 Openbaring 11:1-14 Het tweede wee

za 11 Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin

zo 12 Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën

ma 13 Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking

di 14 Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensen-zoon

wo 15 Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam

do 16 Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren

vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel!

za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak

zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw

ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest

di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer

wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst

do 23 Psalm 12 Bescherming tegen verra-ders

vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom

za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal

zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij

ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig

di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen

wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!

do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER
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KRINGLOOP
MARTINUSKERK
9.30 tot 12.30 uur

ELKE   DONDERDAG -
EN  ZATERDAGMORGEN

Inname goederen op afspraak
Bel  06 - 11 951 057

Kerk in actie in actie tegen armoede
In Nederland via de actie ‘Samen tegen armoede’, maar 
ook wereldwijd zet Kerk in Actie zich in voor mensen die 
nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.	
   	
Zoals in Pakistan, waar de organisatie “REEDS” jongeren 
met een vakopleiding ondersteunt om werk te vinden of 
een eigen bedrijf op te zetten. Dankzij een vakopleiding 
van Kerk in Actie-partner “REEDS” is de Pakistaanse 
Shahzaib Ali (25) - ondanks zijn beperking - monteur. Hij 
repareert motoren, heeft een eigen garage en onderhoudt 
daarmee zijn vader, moeder, broers en zussen.
Het gezin heeft grote moeite om rond te komen, zeker nu 
Shahzaibs vader niet alleen meer kan werken, maar ook 
medische zorg nodig heeft. “Zelf zou ik een kunstbeen 
kunnen krijgen, maar ook daar hebben we nu geen geld 
voor. We eten vaak maar twee keer per dag, soms zelfs 
maar één keer.
Mijn moeder wilde dat ik ging bedelen, omdat ik gehand-
icapt ben. Maar dat heb ik geweigerd. Gelukkig kon ik via 
“REEDS” een opleiding volgen tot monteur. Ook kreeg ik 

een startkapitaal om mijn eigen garage op te zetten. We 
hebben nog steeds moeite om rond te komen, maar ik 
ben heel blij dat ik op deze manier kan bijdragen aan de 
zorg voor mijn vader en in het levensonderhoud van ons 
gezin kan voorzien. Het allerergste vind ik dat mijn broers 
en zussen niet naar school kunnen. 
Mijn inkomen is ook niet genoeg voor drie maaltijden per 
dag. We kunnen geen vlees, kip of fruit kopen, en zeker 
geen nieuwe kleding of schoenen.”
In Nederland bieden SchuldHulpMaatjes gratis, betrou-
wbare en deskundige hulp aan mensen met financiële 
problemen. Het is een groot netwerk van samenw-
erkende kerken en organisaties. Met deze maatjes wil 
de kerk hoop en perspectief brengen achter huisdeuren. 
Een lichtpunt zijn waar het donker is, zoals Jezus dat ook 
was. SchuldHulpMaatjes werkt altijd samen met de lokale 
overheid.
In onze gemeente kan men hulp krijgen van Salut in 
Goor, “Jan Loket”. Als u een afspraak maakt, helpen ze 
u graag met digitale en allerlei andere vragen. Alles wat 
SchuldHulpMaatjes en Jan Loket doen is erop gericht om 
mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken 
en hulp te bieden via internet door met getrainde vrijwil-
ligers hen deskundig en op persoonlijke wijze te helpen 
naar een schuldenvrij leven.



15

COLOFON

Protestantse Gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890

Kerkenraad
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Stationsweg 28, 7475 NN Markelo 
Tel: 06-53852090
E-mail: h.bolink27@gmail.com

Scriba: Mw. G. Rabe 
Lochemseweg 20, 7475 PB Markelo 
Tel: 06-51424315
E-mail: scriba@pkn-markelo.nl

Voorgangers 
Ds. R. Nijhuis
Stokmansveldweg 14, 7461 BM Rijssen
Tel: 06-53757103
E-mail: r-n@r-n.nl

Ds. D. van der Boon 
Molenaarserf 13, 6999 AV Hummelo
Tel: 06-23962861 
E-mail: jadvanderboon@gmail.com

Mw. Fien Venema 
Boerhaavelaan 32, 7607 PW Almelo 
Tel: 06-46402806
E-mail: rlm.venema95@gmail.com

Beheerders
Janet Kurpershoek en Anita Meulman 
Tel: 0547-363890
E-mail: martinushof@pkn-markelo.nl
Aanwezig: donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur

Kerkelijk bureau
Ledenadministratie: Gerdien Rabe
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-361242
E-mail: kerkburo@pkn-markelo.nl
Aanwezig: dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur

College van Kerkrentmeesters 
Schrijf uw collectebijdrage over naar de bankrekening van de kerk of van de 
diaconie zoals hieronder vermeld (zet u bij uw overschrijving waarvoor uw gift 
bestemd is).

Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL73RABO0340701153

Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL65RABO034 0700327

Noabers:
Bankrekening: NL59RABO0373724861

Redactie Markelo’s kerkblad
Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, 7475 GL Markelo
Tel: 0547-361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45b, 7475 BC Markelo
Tel: 06-11212909

Mevr. B. Dijkink, Stokkumerweg 37, 7475 MS Markelo
Tel. 06-43245113 

Fotografie en vormgeving: 
Fotostudio Markelo

Volgende uitgave rond 6 november 2023 
Kopij vóór 29 november 2023 insturen naar kerkblad@pkn-markelo.nl

Advertenties: 
Aanvragen bij het kerkelijk bureau in de Martinushof.

*In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping mogelijk. 
Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken over het plaatsen van een foto of 
het noemen van een naam zonder toestemming en dat u deze naam 
of foto in de digitale versie kunt laten verwijderen.

KINDERNEVENDIENST

Dankdag is een dag waarop we God bedanken voor alle 
goede dingen in ons leven.

Met dit knutselwerkje gaan we nadenken over alle leuke 
dingen die we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. 
We gaan erover praten en we gaan God bedanken voor 
al die leuke dingen.

Wat heb je nodig?
A4-papier met vlaggetjes
Potloden of stiften
Touw

Wat moet je doen?
1. Kijk eens goed naar de vlaggetjes. Wat zie je daar 
allemaal op staan?
2. Schrijf of teken op elk vlaggetje iets waar jij dankbaar 
voor bent.
3. Laat elkaar eens zien wat je hebt geschreven of 
getekend.
4. Laten we samen met God praten over alle leuke dingen 
die we hebben meegemaakt.
5. Knip de vlaggetjes uit en hang ze aan een lang touw.
6. Hang de vlaggenlijn op in je kamer.

Tips:
Je kunt de vlaggetjes ook in een andere vorm maken, 
bijvoorbeeld een hart of een ster.

Je kunt ook een tekening maken van iets waar je dankbaar 
voor bent.

We hopen dat je dit knutselwerkje leuk vindt!



De Schipbeek

Verkeer dendert over 
de brug.
Gehaast, geen moment 
te verliezen.
Vliegjes dansen sterretjes 
op het water dat
schittert in de avondzon,
traag voortkabbelend.
Het heeft
de tijd.

De Schipbeek
daar, onder 
de Roosdomsbrug.
Grens tussen oud en nieuw
land. Schril 
het contrast, 
coulissen landschap en 
eindeloze weides
groen gras. Onderbroken door
een enkele boerderij.

Mijmerend, bij de brug, 
in deze avondzon
die achter de Tv-toren
wegzinkt, lange schaduwen
tekenen de oevers van
mijn gemoed.
Starend in de Schipbeek komt
leven tot rust.
Langzaam het water,
het heeft
de tijd.

Harm Linde


